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© Baskı ve Saldırılar SGB'yi 


Yolundan Alıkoyamaz 
SGB” NİN 4 YENİ ŞUBESİ ATANDI 


Sosyalist Gençler Birliği, önüne çıkan tüm engellere, karşılaştığı tüm baskılara, uğradığı tüm saldırılara göğüs germesini bilerek gelişmesini sürdürmektedir. 
Gelişimini sürdürdükçe de, SGB'ye yöneltilen saldırı ve baskılar yoğunlaşmaktadır. Her geçen gün, SGB'nin ve SGB'lilerin olduğu hemen her yerde bu çok yönlü baskı ve saldırılara bir yenisi eklenmektedir. Öldürülen SGB üyeleri, kapatılan SGB Şubeleri, kurulması bin bir türlü yasa dışı keyfi uygulamayla engellenmeye çalışılan, faaliyetleri anti-demokratik baskılarla karşılaşan, bombalı, silahlı saldırilara uğrayan SGB örgütleri... Tüm bu ve benzeri baskı ve saldırılar, SGB'nin gelişimiyle atbaşı gitmektedir. Bu gelişimden ürken ve korkan cümle gerici, faşist, karşı devrimci, halk düşmanları, elbirliğiyle ve ellerinden geldiğince, SGB'nin önünü tıkamak, yolunu kesmek için çabalayıp durmaktadırlar. Ama tüm çabaları boşunadır. Sosyalist Gençler Birliği, karşısına çıkan her türden engeli aşa aşa gelişmiştir, gelişmektedir ve bundan böyle de gelişecektir. 

Türkiye'nin dört bucağında, şehirlerden köylere dek, yüzlerce binlerce genç, işçi sınıfı sosyalizmine yönelmekte, örgütlü mücadelenin bilincine erişmekte, dostunu düşmanını seçmekte, yüce sosyalizm davasına bağlanmakta ve Sosyalist Gençler Birliği saflarında yerini almaktadır. İşçi sınıfı sosyalizmi, gençlik yığınları içerisinde dalga dalga ses vermekte, halkalarını genişletmekte, binlerce filiz sürüp boy atmakta, durmaksızın serpilip gelişmektedir. Sosyalist Gençler Birliği nin şubeleri birbiri peşisira kurulmakta, gençlikle kucaklaşmakta ve işçi sınıfı sosyalizminin gençlik kitlelerin içerisindeki sesi, kulağı, gözü güçlenmektedir. 
Yeni kurulan Boğazlıyan, Mübarek Köyü (Ordu), Gümüşhacıköy ve Zonguldak şubeleri, bu gelişmenin en-son örnekleridir. Gazetemiz, yeni kurulan SGB şubelerine çalışmalarında başarılar diler. 


SGB SiVAS ŞUBESİ KAPATILDI 


Faşist Oyunlar Bozulacaktır! 


Demokratlığı ile bilinen Sivas'ta taban bulamayan, MC döneminde edinebildikleri etkinliği ise süratle yitirmekte olan gerici-faşist güçler, bu çözülmelerini durdurabilmek için her yola başvutmaya Waşladılar. Tek tek kişilere saldırmaktan, okullardan dağılan öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açmaya kadar vardırdıkları çeşitli saldırılarıyla yetinmeyen faşist güçler, son olarak Sivas'ta planlı bir katliam düzenlediler. 

Özellikle Ramazan ayı içerisinde alevisünni ayrımını körüklemeye büyük gayret sarfeden gerici, faşist güçler, olaylardan iki gün önce dağıtttıkları bir bildiriyle de tüm "müslümanları" (!) alevilere karşı açıktan açığa savaşa çağırdılar. "Cihat" yaygaraları ile lanetli, halk düşmanı emelleri için uygun zemin hazırlamaya çalıştı- 


Nihayet 3.8.1978 Pazar günü, şehrin en demokrat mahallesi olan Alibaba'ya silahlı bir gürühla saldırıya geçtiler. Ama hevesleri kursaklarında kaldı.. Mahallenin kenarından içeriye bir adım bile atamadılar. Halk, her şeyiyle karşı koydu..Bu durumu sindiremeyen faşistler, şehrin diğer. mahallelerine saldırdılar. İlerici, demokrat, devrimci, hatta kendilerinden olmayan ne kadar kişi varsa, evlerini, iş- 


yerlerini tahrip ettiler, yakıp yıktılar. Sonuç, 10 ölü ve yüzlerce yaralı... 

Olaylardan sonra, İçişleri bakanı -sanki suçlu belli değilmiş gibi- MHP'nin de katılacağı bir toplantı düzenledi. TSİP, MHP çağrıldığı için bu toplantıya katılmayacağmı, olayın baş suçlusu ile bu konuyu tartışmayacağını açıkladı. 

Daha sonra, ilde'ne kadar ilerici, demokrat, dernek varsa hepsi kapatıldı. Sosyalist Gençler Birliği Sivas şubesi de kapatılan kuruluşlar arasındaydı. Sosyal demokrasinin faşist saldırganlık karşısındaki aczi ve teslimiyetçi politikası, Sivas'ta da gözler önüne serildi. Faşistlerin istedikleri şekilde, demokrasi güçlerinin etkinlikleri kırılmaya çalışıldı. 

Sosyal demokrat ağırlıklı hükümetin bu anti-demokratik tavır ve uygulamaları faşistlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şeye yaramaz. Sivas emekçi halkı, bu gerçeği somut olarak görmektedir. Ve görülen bir şey daha varsa, o da anti-faşist güçbirliğinin aciliyetidir. Genç Sosyalistler, bugüne dek olduğu gibi bundan böyle de faşizme karşı mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklardır. 


Faşizme Geçit Yok! 
Yaşasın Demokrasi Güçlerinin Birliği! 


Kuruluş 
Toplantısı 
Yapıldı a 


Sosyalist Gençler Bitliği'nin Çorum'da 


öteden beri yürüttüğü örgütlenme çalışmaları geçtiğimiz günlerde meyvesini vermiş ve SGB Çorum şubesi yapılan bir kutlama toplantısıyla açılmıştır. 


Toplantıda konuşan Şube Başkanı Erdoğan Koçak SGB'nin Çorum'daki gelişim perspektiflerine değinmiş, özellikle genç işçi ve çırakların ivedilikle örgütlenme gereğinden bahsetmiştir. Çorum'da çırâkların, Türkiye'nin her yöresinde olduğu gibi ağır bir sömürü ve baskı altında bulunduğunu, ancak örgütlenme düzeylerinin son derece düşük bulunduğundan bahseden Erdoğan Koçak önümüzdeki dönem içinde bunlara bağlı olarak Genç sosyalistlere ağır görevler düştüğünü ha- 


tırlatmıştır. 
Daha sonra söz alan SGB MYK üyesi 
M.Emin Ceylan, SGB'nin Türkiye planın- 


daki gelişim dinamiklerinden bahsetmiş 


ve Sosyalist gençlik hareketinin bu zamana kadar kazandığı deneyler ve örgütlenme sahasında bulunan çok geniş yığınlara bağlı olarak bu dinamiğin son derece güçlü olduğuna değinmiştir. SGB'nin dar örgütlenme anlayışlarından kurtarılması ve geniş kitlelere katı önyargılardan arın- 


mış bir şekilde açılmanın gereğini de ha- 


tırlatan M.Emin Ceylan, Sosyalist Gençler Birliği'nin kitleselleşme yolunda atacağı her bir adımının, gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekel mücadelesine yeni boyutlar kazandıracağını söylemiştir. i 


Kırşehir Eğitim Enstitüsü” nde Faşist Saldırılar Sürüyor 


Mustafa Ayvaz 


Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Kırşehir'de de sistemli ve planlı faşist saldırılar artarak sürmektedir. Eğitim enstitüleri, faşist güçlerin busaldırılarının başlıca hedefi olmaya devam ediyor. Hükümete gelir gelmez bu konuda faşistlere ilk büyüktavizi veren sosyal demokrasi, Danıştay kararlarına rağmen eğitim enstitülerine üslenen MC artığı faşistleri temizlemeye yanaşmamış ve böylelikle demokrasi mücadelesine zarar verirken aynı Zza- 


manda kendi kuyusunu da kazmaya başlamıştı. Sosyal demokrasi, tarihsel körlüğünün cezasını şimdi çekmekte, eğitim 


enstitülerine yönelik faşist saldırılar karşi- 


sında aciz kalmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, Kırşehir Eğitim titüsünde okuyan öğrencilere Temmuz ayı içinde bombalı bir saldırı düzenleyen faşistler, 28 arkadaşımızın yaralanmasına yol açmışlardı. Bu saldırılarına halen devam etmektedirler. Son zamanlarda özellikle Genç Sosyalistlere saldırmaktadırlar. 
Okuldan dönmekte olan SGB'li Mustafa 
Ayvaz arkadaşımıza, bir gurup gaşist zincir, falçata ve muşta ile saldırmışlardır. 
Ağır yaralanan arkadaşımız, Kırşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Faşistler, bu tür saldırılarla biz Genç Sosyalistleri ve emekçi halkımızı yıldıracaklarını sanıyorlarsa, daha çok beklerler!... 

Biz Kırşehirli Genç Sosyalistler olarak, tüm demokrasi güçleriyle birlikte faşizme karşı mücadelede üzerimize düşen görevi bilinçli ve militanca yerine getireceğim bir kez daha vurguluyoruz. 


SGB BAFRA ŞUBESi 


FAŞİSTLERCE BOMBALANDI 


Sosyalist Gençler Birliği gelişip güçlendikçe, gençliğin mücadelesine yol gös- 


` terip, güç kattıkça, halk düşmanları korkularından yanıp, kavrulmaktadırlar. Baf-. 
ra SGB Şubesinin bombalanması, gerici, faşist güçlerin bu korkularının ve çrpinışlarının yeni bir örneğidir. Kısa bir zaman önce kurulan SGB Bafra şubesinin emin adımlarla çalışmalarını sürdürmesi ve Bafra gençliğinin mücadelesine ciddi bir yaklaşımla sarılması karşısında paniğe kapılan faşistler, SGB üyelerinin bina- da bulunduğu bir saatte, daha fazlasına cüret edemediklerinden kapının eşiğine bir bomba bırakarak kaçmışlardır. Patlayan bomba, SGB binasında ve sokağın karşısındaki evler de dahil olmak üzere çevrede hasara neden olmuştur. Bom balama olayı üzerine SGB Bafra Şubesinindeğıttığı bildiride özetle şöyle denilmektedir: 


SGB ARAKLI ŞUBESİ 
Yeniden Açıld malarma engel olamamıştır. Çünkü biz ça- 


lışmalarımızın güvencesini burjuva yasallığından çok emekçi halkımızın bize olan 

SGB Araklı. Şube 
Yönetim Kurulu üyesi olan Adnan Beşir, 


güveninde görmekteyiz. Barış ve sosya-. 
şubelerinin yeniden açılması konusunda ni, işçi sınıfı sosyalizimine bağlayan örgü- 


lizm mücadelesinde gençliğin dinamizmigazetemize şu açıklamayı yapmıştır: 


"MC'nin faşist kaymakamı giderayak şubemizi kapatmak için çırpınmış ve üç aylık bir kapatma kararı alarak uygulama- ya sokmuştu. Ancak şubemizin kapatıl- 
’ ması Araklı'lı Sosyalist Gençler'in çalış- 


ÖZÜR 


Geçen sayımızda birinci bölümünü yayınladığımız "Ulusal Sorun ve Gençlik" yazı dizimizin ikinci bölümünü yer darlığı nedeniyle bu sayımızda yayınlayamıyoruz. Gelecek sayımızda yayınlayacağımızı bildirir, özür dileriz. 


GENÇ SOSYALİST 


GENÇ SOSYALİST 2 


tümüz gücünü halkımızın desteğinden ve işçi sınıfımızın siyasal örgütlenmesinden aldığı sürece faşist baskılar anti-demokratik uygulamalar çalışmalarımızı etkilemiyecektir. Kapalı kaldığı sürece örgütümüz üyeleri işçi sınıfı sosyalizmine bağlılıklarını her zaman gösterdiler, emekçilerle bağlarını güçlendirdiler, gençliğin ilçemizde- ki çalışmalarını yönlendirdiler. Genç sos- 


yalistlerin örgütünün gelişmesinden kor- - 


kan gericiliğin bu korkusunda ne kadar haklı olduğunu şubemiz kapalı kaldığı dönem boyunca göstermiştir ve bundan sonraki çalışmalarında da gösterecektir. Gençliğin örgütlü öncü gücünü mücadelesinden caydıracak güç yoktur ve şubemiz bu inancını, yeniden açıldığımız bu gün daha da pekiştirmiştir. 

Yurdumuzun dört bir yanındaki Genç Sosyalist'lere, yeniden kolkola olmamızdan dolayı duyduğumuz sevinci iletiyoruz." 


yetmemiştir. Asla da yetmiyecektir. 
Kardeşler, 


Kök salıyor. Biz inanıyoruz ki; 


Genç Sosyalistler ; 


“her yerde yükseltelim. 
FAŞİST YUVALAR DAĞITILSIN! 


Biz Sosyalist Gençler Birliği (SGB) olarak inanıyoruz ki; bu faşist terör karşısında demokrasi güçleri asla geriletilemiyecektir. Onlara hak ettikleri cevap verilecektir. Onların insanlık düşmanı yüzü halkımıza teşhir edilecektir. 

Sosyalist Gençler Birliğinin sağlıklı gelişiminden korkan faşist gerici güçler, bu yolla genç sosyalistlerin mücadelelerini gerileteceklerini sanıyorlarsa ahmak- ça bir yanılgı içindedirler. Hiç bir baskı Genç Sosyalisüeri yolundan alıkoymaya 


Sosyalist Gençler Birliği genç işçi, köylü, öğrenciler arasında yaygınlaşıyor. 


Başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm demokrasi güçleri tırmanan faşist zorbalığın önüne kararlılıkla dikilecek, faşizme geçit vermiyecektir. 


Sosyalizmin bayrağını fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, gençliğin olduğu 


S aaa 


Orta dereceli okullarda yeni öğrenim dönemine başlandı. Önümüzdeki günlerin, ortaöğrenim gençliğinin mücadelesinde yeni ve ileri adımlara tanık olacağını kestirmek zor değildir. Ortaöğrenim gençliği, çok daha yoğun şekilde politize olacaktır. Her ne kadar sosyal-demokrasinin Milli Eğitim Bakanı, orta dereceli okullara "politika sokturmamaya" kararlı olduklarını ilan ediyorsa da, böylesi "politik" fetvalarla ortaöğrenim gençliğinin politize olma sürecini değil durdurmak, yavaşlatmak dahi mümkün değildir. Ortaöğrenim gençliğinin hızla politize olması suni bir şey değildir ki, Bakan buyurdu diye ortadan kalkıversin. Aksine gayet doğal bir olgudur bu. Eğer doğal olmayan, anormal bir şey varsa, bunu orta öğrenim gençliğinin politikleşmesi ve bu yönde hareketlenmesinde değil, başka yerlerde aramak gerekir. 


Türkiye'de sınıflar mücadelesi her geçen yıl daha da gelişmektedir. Emekçi sınıf ve tabakaların sürdürdükleri mücadelenin boyutları sürekli olarak büyümektedir. İşçi sınıfının ve emekçi halk kesimlerinin örgütlülük düzeyleri, -halen taşıdıkları zaaflara rağmen- hızla yükselmektedir. Burjuvazinin politik açmazları artmaktadır. Politik kaos iyiden iyiye derinleşmektedir... Böylesi bir politik ortamda, ortaöğrenim gençliğinin "politika dışı" kalması mümkün müdür? Elbette ki hayır. Tüm bu olup bitenler, doğal olarak orta öğrenim gençliğini etkilemekte ve ilgilendirmektedir. İşte bu yüzden, son yıllarda ortaöğrenim gençliğinin hızlı bir şekilde politize olmasında şaşılacak bir yan olmasa gerektir. 


Türkiye eğitim-öğretim sistemi çağdışı ve anti-demokratik bir öze sahiptir. 
Bu, kuşkusuz ortaöğretimde de aynen yansımasını bulmaktadır. Çağdışıdır, çünkü miadını doldurmuş bir toplumsal: düzenin sonucudur. İçeriğiyle ve uygulama biçimiyle çağdışıdır. Hayattan kopuktur. Çağdaş bilimsel gelişmeleri izlemekten uzaktır. Toplum bilimlerinde tümüyle bilimdiışıdır. Hatta doğa bilimlerini bile yıllarca geriden takip etmektedir. Irkçı, gerici, şoven milliyetçi ve asimilasyoncu bir niteliği vardır. Müfredatıyla geridir, yöntemleriyle ilkeldir. Ezberciliğe dayanır. Kendi içinde dahi tutarsızdır. Üstüne üstlük, doğru dürüst bina, araç-gereç vb. olanakların kıtlığı bir yana, çoğu okulda "öğretim", açık öğretmen kadroları ve boş derslerle geçiştirilmektedir... Anti-demokratiktir, çünkü sömürücü sınıflı toplumun bir ürünüdür. Bu yüzden eleyicidir. Acımasız, koskoca bir elek gibi işlemektedir. İlkokuldan başlamak üzere, her basamakta öğrencileri seçip tırpanlamakta ve bunu sınıf gerçeğine şaşmaz ölçüde uygun ve sistemli şekilde sürdürmektedir. Ayrıca, ezilen ulusun başta kendi dilinde öğrenim olmak üzere eğitim-öğretim haklarını gaspettiği için anti-demokratiktir. Ve yine antidemokratiktir, çünkü öğrencilerin ve velilerin öğretim sürecinde söz ve karar hakları yoktur. Vb.... Bu çağdışı ve anti-demokratik eğitim-öğretim sisteminin cenderesinde posası çıkarılan ortaöğrenim gençliğinin, bunların ardında yatan nedenleri araştırması ve giderek sesini yükseltmesi kadar doğal bir şey olamaz. 


Eğitim-öğretim sisteminin çağdışılığı ve anti-demokratikliği, herkesin görebileceği kadar barizdir. Bu gerçeği, artık burjuvazinin bir kısım sözcüleri de şu veya bu şekilde teslim etmektedirler. Hatta, Milli Eğitim Bakanı geçenlerde verdiği bir demeçte, açık seçik ve kelimesi kelimesine, eğitim-öğretimin çağdışı ve anti-demokratik olduğunu beyan etmiştir. Peki, eğitim-öğretim sistemi neden böyledir? Sorulması gereken soru budur. Ve egemen güçleri asıl korkutan da bu sorunun cevabıdır. Çünkü eğitim-öğretim sistemi, hakim sosyo-ekonomik koşulların bir sonucudur. Suçlu, egemen sınıfların düzenidir. Kokuşmuş ve çarpık kapitalizmin ta kendisidir. Ortaöğrenim gençliği, her geçen gün artan ölçüde bu gerçeğin bilincine vardığı içindir ki, işçi sınıfının öncülüğündeki emekçi halk hareketinin saflarında aktif olarak yer almaktadır. Burjuvazinin ve gerici ortaklarının uykularını kaçıran da budur zaten. 


FAŞİST ODAKLAR DAĞITILSIN! 


ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİNİN 
BiRLiči YOLUNDA iLERİ 


Ortaöğrenim gençliği, özellikle son yıllarda anti-emperyalist, anti-faşist mücadeleye kitlesel olarak katılmıştır. Liselerde, sanat okullarında, diğer meslek okullarında ve hatta yer yer ortaokullarda, bu gelişmenin pek çok somut örneğini görmek mümkündür. Orta dereceli okullarda, akademik-demokratik nitelikli boykotlar, siyasi protesto gösterileri ve benzeri eylemler, yaygın şekilde ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, faşist mihraklar, ortaöğrenim gençliğini de başlıca saldırı hedefleri arasına almışlardır. Bu olayları, günümüzde artık herkes kanıksar hale gelmiştir. Ama, bu türden olayların, çok değil bir kaç yıl öncesinde hemen hiç görülmedikleri düşünülürse, ortaöğrenim gençliği içerisinde devrimci-demokrat hareketin son yıllarda ne denli güçlendiği rahatlıkla anlaşılabilir. 


Bugün, ortaöğrenim gençliği içerisinde güçlü bir devrimci-demokrat potansiyel vardır. Kuşkusuz bu, daha da gelişecektir. Ne var ki, ortaöğrenim gençliği örgütsüzdür. Bu nedenle, işçi sınıfının öncülüğündeki mücadeleye gerektiği gibi 


-kanalize olamamaktadır. Çağdaş ve demokratik eğitim mücadelesinde güçlü bir 


şekilde sesini duyuramamakta, kalıcı adımlar atamâmaktadır. Yani, gelişme perspektifi bir yana, mevcut potansiyel dahi değerlendirilememektedir. Bu durum, gerici, faşist güçlerin işlerine yaramaktadır. Devrimci-demokrat hareketin gelişimini engellemektedir. Özellikle faşist saldırıların alabildiğine azgınlaştığı bugünlerde, işin vahameti daha da artmaktadır. Tabii ki bunca güçlü bir potansiyeli örgütsüz bırakmanın vebali de büyümektedir ve bu vebal, tüm demokrasi güçlerinin omuzlarındadır. 


Gel gelelim, demokrasi mücadelesinin bilinen zaafları, burada da ortaya çıkmaktadır. Laf'ta hemen herkesin savunduğu (ya da savunur göründüğü) ama fiiliyatta bir türlü gerçekleştirilemeyen demokrasi güçlernin birliği ilkesi, ortaöğrenim gençliği planında da sadece lafta kalmaktadır. İlerici, demokrat, yurtsever, sosyalist ortaöğrenim gençliğinin örgütlü birliği, bu yüzden sağlanamamaktadır. 
Gerçi meydanda bir kısım "örgütler"' yok değildir! Ama bunların hiç birisi, gerçekten ortaöğrenim gençliğinin birliğini temsil "edebilecek yapıya sahip değildir. 
Zaten, aslına bakılacak olursa böyle bir amaçları da yoktur. Asıl amaçları, ortaöğrenim gençliğinin birliğini sağlamak değildir. Kendilerine ne etiket takarlarsa taksınlar, birer çizgi örgütüdürler. Asla, bir demokratik kitle örgütü hüviyetinde değildirler ve hep böyle kalmaya da mahkumdurlar. Zaten bu nitelikleri yüzün- den, hepsi de güdük birer gecekondu dernek olmanın ötesine gidememektedirler. 
Dar gurup çıkarlarını herşeyin üzerinde tutmayı alışkanlık haline getirenlerin kurdukları bu karga dernekler, ortaöğrenim gençliğinin birliğine ve dolayısıyla mücadelesine yarar değil , zarar vermektedirler. Ayak bağı olmaktan, mevcut dağınıklığı daha da körüklemekten başka bir işe yaramamaktadırlar. 


Bu dağınıklığın ve örgütsel anarşinin önü mutlaka alınmalıdır. Orta öğrenim gençliğinin demokratik kitlesel örgütlenmesi, demokrasi güçlerinin en geniş birliğini gözetecek şekilde ve ilkelere uygun olarak oluşturulmalıdır. Bu mutlaka gerçekleşecek ve ilkeler bir kez daha galip gelecektir. Bundan kuşkumuz yok. Ama ilkelerin hayata geçirilmesi için, canla başla ve sabırlı bir çalışma sürdürmek gereklidir. Meydanı boş bırakmak, oturup beklemek, çözüm yolu değildir. Ortaöğrenim gençliğinin örgütlü birliği yolunda, zaman geçirmeksizin somut ve yapıcı adımlar atılmalıdır. Çünkü, kim ne derse desin, meselenin beklemeye tahammülü yoktur. 


Genç Sosyalistler, bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğun bilincindedirler. 
Bunun için de, aynı sorumluluğu tüm devrimci-demokrat güçlerden beklemeye hakları vardır. Ortaöğrenim gençliğinin demokratik, kitlesel örgütlenmesi, iller çapında kurulacak derneklerin Türkiye çapında federasyonlaşması yoluyla oluşturulacaktır. Hedef, tüm ortaöğrenim gençliğini aynı çatı altında toparlayan bir örgütün yaratılmasıdır. Ortaöğrenim gençliğinin birliği yolunda ileri! 


Faşist katiller, insanlık dışı saldırılarmı sürdürüyorlar. Demokrasi ve halk güçlerini akılları sıra sindirmek, yıldırmak ve karanlık emellerine ulaşabilmek için uygun toplumsal ortamı oluşturmak amacıyla, saldırılarını her geçen gün artırmaktadırlar. Türkeş'in sıkıyönetim çığlıklarma, planlı, programlı faşist katliamlar eşlik etmektedir. 

Faşist katliamların en son örneği, Ankara Bahçelievler'de meydana geldi. 7 TİP'linin bulunduğu evi silahlı olarak basan faşist katiller, 6 kişiyi hunharca katlettiler. Bu insanlık dışı katliam, demokrasi güçlerine yönelik saldırıların birdevamıdır. Bu saldırıların nere- den kaynaklandığını, bugün artık bilmeyen, duymayan kalmamıştır. Bu saldırılar, MHP, ÜGD, Ülkü Ocakları vb. gizli açık faşist mihraklarca kotarılmaktadır. Sosyal-demokrasi ise, hala daha rehavetten kurtulama- 


makta, faşistlere karşı kesin ve kararlı tavır almamaktadır. Aksine, uzlaşmacı ve kaypak tavrını sürdürmektedir. Bu tavrıyla da faşist güçlerin cesaretini artırmaktadır. 

Sosyalist Gençler Birliği Genel Başkanı Yaşar Yiğit, Ankara'da 6 TİP ve Genç Öncü üyesinin öldürülmesi üzerine aşağıdaki demeci vermiştir: 

"Profesyonelce eğitilmiş faşist katiller köşeye sıkıştıkça gözü dönmüş bir şekilde saldırmakta, alçakça cinayet ve katliamlar tertiplemektedirler. Son olarak altı TİP üyesine yapılan hunharca saldırı, tam bir katliamdır 


"Sosyal demokrat iktidarın faşist saldırganlığa karşı süregelen uzlaşmacı ve kaypak tavrı sona ermedikçe, sosyal demokrasi kendi solundaki güçlerle işbirliği yapmadıkça bu saldırı ve katliamların önü alınamaz. Sos- 


yal demokrat iktidarın faşist saldırganlığın üzerine cesaretle gitmemesi, halkımızın acil talebi olan MHP, Ülkü Ocakları, vb. faşist odakların dağıtılmasını önemsememesi ve bütün bunların sonucu faşist saldırganlığa karşı mücadeleyi demeçlerle, polisiye tedbirlerle yürütmeye çalışması, ülkemizdeki demokrasi mücadelesi için büyük bir olumsuzluktur. Sosyal demokrat iktidar bir an önce bu yanlış ve tutarsız tavrını değiştirmeli, üzerine düşen demokrasi görevlerini yerine getirmelidir. 

"Yapılan katliama iki yüzlü bir şekilde karşı çıkan MHP ve diğer faşist saldırganlara bir kere daha hatırlatırız ki döktükleri kanların hesabını tek tek vereceklerdir. 

"MHP, ÜlküOcakları vb. faşist kuruluşlar kapatılmalıdır. 

"Faşist katiller yakalanıp, hesap sorulmalıdır." 
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FAŞİZME GEÇİT YOK! 


Bayram Darçın 
(1961-....) 


Anısı Mücadelemizde 
Yaşayacaktır 


YAŞASIN SOSYALIZM 


Sosyalist. Gençler Birliği, bir kavga neferini daha kaybetti: SGB Gümüşhacıköy şubesi üyesi BAYRAM DARÇIN, gece yarısı evine dönerken, yoluna pusu kuran faşistler tarafından bıçaklariarak katledildi. İçerimizden, bedenimizden -bir parça daha koptu; kahpece kıydılar, sırtından vurdular onu kırılası kanlı eller. 

17'sindeki: gencecik bedenine değil, gönlündeki yüce inancına ve bilincindeki sosyalist düşüncelerine saldırdılar Bayram Darçın'ın. Bayram gençti... Gençti, ama "rahat" durmuyordu!.. Gittiği her yere yurt seygisini, insan sevgisini, sosyalizm inancinı da taşıyordu. 
-- Evinde yakınlarına, mahallesinde komşularına, köylüsüne, okul arkadaşlarına, ilişki kurduğu herkese aktarıyordu bildiklerini, inandıklarını. Örgütü için bağış topluyor, dergi satıyor, sosyalizmin saflarına kazanıyordu arkadaşlarını. Faşist ideolojiye karşı amansızca mücadele veriyordu. Faşistlerin yalanlarını, demogojilerini boşa çıkartıyor, her olayın gerçek yönünü bıkmadan çevresine açıklıyordu. 

İşte, emperyalizmin yardakçılarının, faşistlerin içlerine sindiremedikleri buydu. Bayramın düşünceleriyle başedemiyorlardı. 


Mahkemeler 
Partileri 
Yargılayamaz 


Ekim Devrimi'nin 60. Yıldönümü ne- 
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Bir-iki gün öncesi yine öyle olmuştu. Çağdışı, kafatasçı, insanlık düşmanı, halk düşmanı düşünceleriyle, gençleri zehirlemeye çalışıyordu faşistler. Bayram ve bir kaç SGB üyesi de oradaydı. Genç sosyalistler yalan ve demogojiye fırsat tanımadılar. İğrenç ideolojileri yüzlerine çarpılan faşistler, şaşkına dönerek suspus olup gittiler. Herkesin önünde rezil olmuşlardı; öç almalıydılar. Sosyalizm de yok olur sanıyorlardı, Bayram'ın kalbi çarpmayınca. Katiller kendilerine yakışanı yaptılar: kahpece öldürdüler kardeşimizi. 


Bayram yoldaş, bilimi öğrenmekte azimliydi. Okumaya, araştırmaya meraklıydı. Anlamadığını mutlaka sorar, arkadaşlarıyla tartışarak kavramaya çalışırdı. 
Sosyalist Gençler Birliği'nin düzenlediği eğitim çalışmalarının disiplinli bir takipçisiydi. Örgütüne bağlı, örnek bir arkadaştı. Aidatlarını hiz aksatmaz, üstlendiği görevi tamamlamadan bırakmazdı. SGB, onun için sadece sosyalizmi öğrendiği bir okul değil, aynı zamanda sosyalizmin ve onun gereklerinin hayata geçirilmesinde bir rehber oldu. Gelecek için ümit vade: den, yeri zor doldurulabilecek bir genç sosyalistti o. 

Devriye gezen polisler, Bayram'ı kanlar içinde yerde yatarken buldular. Hastahane'ye götürülürken, saldırganlardan tanıyabildiği Ali Fındık'ın ismini verdi ve son sözleri "beni itler, faşistler vurdu" oldu. 

-O günün sabahı, kimselere duyurmadan, Sarayözü köyünde alelacele gömdüler Bayram'ı. Daha dün, yarın kavgada yine birlikte olmak üzere ayrıldıkları arkadaşları, son bir kez vedalaşmaya gittiler mezarının başına. Onlara, Bayramın katlini duyan köy halkı da katıldı. Hep birlikte and içtiler Bayram için; hep birlikte haykırdılar faşizme olan kinlerini. 

Sonra, köy halkı ve Bayramın yoldaşları arabalaría Gümüşhacıköy'e döndüler. Gümüşhacıköy çarşısın- da büyük bir kalabalık birikmişti. Yolu keserek engel olmak isteyen polisler, saflar halinde kararlılıkla ilerleyen kalabalığı durduramadılar. Yürüyüşe, anıta kadar disiplinli bir şekilde devam edilerek, önde taşınan siyah çelenk bırakıldıktan sonra son verildi. 

Aynı gün, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ilçe örgütü, Gümüşhacıköy ve köylerinde dağıttığı bildiriyle olayı halka duyurarak, katliamı lanetledi. Tüm ilerici demokrat kasaba halkı, katillerin bulunmasını istiyordu. 


“tıkmadan, emperyalizmi yenip, burjuvaziye öldürücü 


i 


Otopsi raporunda Bayramın bedeninde açılan yara- KE i ların tek bir bıçaktan olduğu belirtiliyordu. Oysa, po- $ lisler katil zanlısı olarak 12 yaşında birini tutukladı- J , lar sadece. Bayrama Kalleşç€ arkadan çullanan, elini $ fo: kolunu tutan saldırgan faşistlerin peşine düşen araştı” ran hiç olmadı. Polis, olayı kapatmak istiyordu. 

Bu amaçla ve Bayramın katlini kınamak için, SGB gümüşhacıköy yöneticileri bir miting düzenlemeye karar verdiler. Başta Bayram'ın köylüleri, çevre köy halkı ve Gümüşhacıköy'lü ilericiler, sosyalistler bir kez daha lanetliyeceklerdi faşizmi. Gerekli yasal işlerin hazırlığı sürdürülürken, çevre il ve ilçelerde ne kadar 
polis, jandarma varsa, hepsi kasabaya dolduruldu. Er- 2 
tesi sabah, aralarında SGB GYK üyesi ve şube yöneti- ç il cilerinin, köylülerin bulunduğu 20'ye yakın kişi ev ve | işlerinden alınarak tutuklandılar. 

İşlerin daha fazla "kızışması"' kimilerinin yüreğine korku salmıştı. 

Elbet, yaptıklarının karşılığından korkanlar olacaktır, onların yaptıklarını ödemeleri haktır. Ve, yapılanlar karşısında sessiz ve geçiştirmeci olanlar da suçludurlar. Dün bir başka kadeşimizin, bugün Bayram'ın katlinde, onlar da hisse sahibi olmuşlardır. Herşey, gözlerden gizlenemeyecek kadar sere serpe ortadadır.. 
"Yepyeni" bir düzen, "sömürüsüz" ve "mutlu" bir hayat, "can güvenliği" vaadleriyle emekçi halkımızın desteğinde hükümet olanlar! Emekçi halkımız, kendi kurtuluşu uğrunda mücadeleden alıkonulmak için katledilen evlatlarının hesabını sorarken, sadece gözü dönmüş faşist katillerin değil, onlara bu imkanı yaratanların da yakalarına yapışacaktır. 

Kavgamız, o günleri yakın kılmak içindir. İşçilerin, köylülerin, emekçilerin baskı ve zulümden, sömürüden kurtulduğu günlere, onlarla birlikte ulaşmak içindir. 

Bayram'ın bıraktığı yerden, daha da kızışarak süren sınıf kavgasının en ön saflarındayız. Faşizmi inine 


darbeyi indirmeden durup, dinlenmek yok bize! 
Söylemiş olmak için değil, inancımızı yenilemek için değil, sınıf düşmanlarımız duysun diye bir Kere daha haykırıyoruz: Bayram. yoldaşla paylaştığımız inançları, düşünceleri yaşatacağız! 
Bayram Darçın yoldaşımızı mücadelemizde yaşatacağız! 


Şahin Akar 
Mücadelemizde 
Yaşayacak 


deniyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne gönderdikleri kutlama mesajında komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yargılanmalarına geçtiğimiz günlerde başlandı. 
TSİP yöneticileri hakkında 142. madde- ye göre ve Sulhi Dönmezer'in malum “bilirkişiliğiyle" açılan dava, tüm demokrasi güçlerini yakinen ilgilendirmektedir. 

Türk Ceza Kanunu'na vakti zamanında faşist İtalyan Ceza Kanunu'ndan aktarılan, insan hak ve özgürlüklerine, Anayasa' ya ve demokrasiye aykırı 142. maddenin yanısıra, bilirkişi niteliğinde olmadığı Yargıtay kararlarına dahi geçmiş olan, 
Son Havadis yazarı,. AP'nin akıl hocalarından Sulhi Dönmezer'in "bilirkişiliği", "davanın mahiyetini yeterince göstermektedir. Öte yandan, bu davayla, siyasi partilerin faaliyetlerinin mahkemelerce engellenebilme yolu, -Anayasa güvencesine rağmen- açılmak istenmektedir. Dahası, dava TSİP'in en üst organının tüm üyeleri hakkında açılmış olduğundan, -bu konuda tek yetkili Anayasa Mahkemesi olduğu halde- fiilen Parti yargılanmakta ve herhangi bir mahkeme kararıyla faaliyetten alıkoyulmaya çalışılmaktadır. 

Bu konudaki görüşlerini Cumhuriyet gazetesine açıklayan TSİP Genel Başkanı 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TSİP GYK Üyeleri yargılanıyor. .—.————— —©©©ÖX> 


Ahmet Kaçmaz, şöyle demiştir: "Bir partinin ancak merkez yönetiminin yürütebileceği bazı çalışmalar vardır. Sözgelimi bir kutlama mesajını ancak partinin en yetkili kurulu gönderebilir ve bu çalışma -Anayasanın deyişiyle- "demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru"dur. Böyle bir çalışmadan ötürü parti yöneticileri hakkında dava açıldı mıydı, partinin gene Anayasanın deyişiyle "'Serbesiçe faaliyeti" engellenmiş olur. Çünkü böylesi çalışmalar partinin en üst kurullarının faaliyeti arasındadır ve en üst kurul bu konuda ağır hapis istemiyle yargılanıp, hüküm giyerse, bu çalışmayı yerine getirecek başka bir kurul kalmaz. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi, partiyi bu konuda yargılayamıyorsa, partinin "serbestçe faaliyeti" engellenmiş olur." Ahmet Kaçmaz, sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Türkiye'de "siyasi faaliyet" konusunda pek çok anti-demokratik hüküm bulunduğu bilinmekte- 


dir. Tek başına 141-142, demokrasinin ne denli kısıtlı olduğunun kanıtıdır. Böyleyken, bir de keyfi uygulamalara başvurulursa, -sözgelimi parti yönetimlerinin yargılanmasını Anayasa Mahkemesi'nin dışına taşırmak- bu, özellikle sosyalist partiler üzerindeki anti-demokratik baskıları arttırmaktan başka sonuç vermez. 
Böylesi tutumlar, demokrasiya zaaf getirir ve demokrasi saflarında yer alanların 
tümüne zarar verir." (Cumhuriyet, 11 
Ekim 1978) 

Görüldüğü gibi, dava sıradan bir adli olay değildir. Bütünüyle demokrasiya yönelik bir tehlike sözkonusudur. Sırf böyle bir davanın açılmış olması dahi, siyasi ve hukuki açıdan büyük bir olumsuzluktur. 
Bu nedenle, yalnızca TSİP'e değil tüm demokrasi güçlerine yönelik bir tehdit sözkonusudur. Bu durum karşısında sessiz kalmamak, tüm demokrasi güçlerinin görevidir. 


Iğdır'da bir ilericinin arabasını yaktıktan sonra yakalanan Ülkü Ocakları Başkanı Mahkemede yargılanırken, faşist saldırganlar makineli tüfeklerle halkın, devrimcilerin üzerine saldır dılar. Gözlerini kan bürümüş katiller, terör havası estirerek mahkemeyi baskı altında tutmak istiyorlardı İlericileri, demokratları, sosyalistleri yoketmek, sindirmek istiyorlardı. 

Ne var ki, halkın kendisini korumakta gösterdiği kararlılık karşısında faşistler şaşkına döndüler. Bu arada, olay yerine gelen jandarma ve faşistlerin arasında kalan Genç Sosyalist kardeşimiz Şahin Akar, faşistlerin yaylım ateşine hedef olarak hunharca katledildi. Şahin Akar yoldaşımız, Bağımsızlık-Demokrasi-Sosyalizm mücadelesinde yerini almış, Kars SGB Şubesine üye olarak çalışmalara katılmıştı. Yigitliği ve fedakarlığı ile tanınan, kişiligiyle sevilen bilinçli bir Genç Sosyalistti Şahin Akar. 

Olaylardan sonra, güvenlik kuvvetleri gerçek suçlu faşistleri yakalayacakları yerde, devrimciler üzerinde baskı uygulamışlardır. Kaldırıldığı hastahanede can veren Şahin Akar'ın cenazesini karşılamak üzere Kars'tan arabalarla yola çıkan SGB'li arkadaşlarımız engellenmiş, jandarma tarafından göz altına alınmışlardır. 

Faşizme Geçit Vermeyeceğiz! 
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SOSYALİST GENÇLER BİRLİĞİ' 
Nİ TEMSİLEN 11. DUNYA GENÇ- 
LİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ'NE 


TILAN ETHEM KİPER'LE YAP- 
ĞIMIZ RÖPORTAJI YAYINLIYO- 
RUZ: 


>- 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali ve önceki Dünya Gençlik Festivallerinin organizasyonu hakkında bilgi verebilir misiniz? 

- 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun çalışmalarının bir bölümü olarak tanımlanabilir. Daha önceki Festivallerde olduğu gibi, 11. Festivalde de dünyanın çeşitli ülkelerinden anti-faşist, anti- emperyalist çizgideki gençlik örgütlerinin üyesi olduğu Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Festival'in organizasyonu için uluslararası bir hazırlık komitesinin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Uluslararası Komite, çeşitli temaslar sonunda 
11. Festival'in Küba'nıri başkenti Havana' da yapılmasını kararlaştırmış ve 11. Havana Festivali'nin çalışmalarını tüm ülkelerde yaygınlaştırmak üzere ulusal hazırlık komitelerinin oluşturulması için temaslara başlamıştır. Bu çalışmalar ülkemizde 


“bir yıla yakın bir zamandır sürmektedir. 


Ülkemizde yasalar elvermediği için, ulusal komite adı altında bir organizasyon mümkün “olmamış, "HAFEST" adında 
Havana Festivali ile dayanışmayı ve Festivali ülkemizde tanıtmayı amaçlayan bir dernek oluşturulmuştur. Derneğin oluşturulmasına DDGF ile ilişki kuran İGD mensubu arkadaşlarımız öncülük etmiştir. 
Kuruluştan, İGD haricinde, ayrı bir politik çizgiye sahip DDKD haberdar edilmiş ve kuruluşa katılmıştır. 


- Genel olarak ulusal komiteler, ulusal delegasyonların teşkilinde ne gibi kıstaslar kullanmakta, ,delegasyonların politik yapısı nasıl tespit edilmektedir? Türkiye delegasyonunun teşkili uluslararası kıstaslar açısından 


ne derece uygun olmuştur? A 
- Genel olarak ulusal komitelerin teşki- 


linde o ülkenin tüm anti-faşist, anti-emperyalist, anti-sömürgeci, anti-ırkçı, barıştan ve demokrasiden yana güçlerinin dengeli bir temsili ve katılımı hedeflenmektedir. Bu politik çeşitliliğin yanısıra, ulusal komitede çeşitli gençlik unsurlarını bağrında taşıyan sendikzlar, meslek örgütleri, kadın örgütleri, ulusal barış komiteleri de ulusal komitede görev alıyorlar. Ulusal komitelerin başarısı, büyük ölçüde temsil gücünün genişlemesi ile ölçülmektedir. 
Ulusal delegasyonun tespiti, tamamen ulusal komitenin inisiyatifindeki bir çalışmadır. Ülkemize ilk kez bir delegasyon 
halinde festivale katılması dolayısıyla 30 
kişilik dar bir kontenjan tanınmıştır. Bu 
30 kişilik Türkiye Delefasyonunun oluşturulmasında, Türkiye'deki ilerici gençlik hareketini temsil eden çeşitli derneklere çağrı yapılmıştır. Bu ayrılan kontenjanları sıralar isek; İGD ve onun politik paralelindeki örgütlerden 16 kişi, DDKD'den 
4 kişi, Sosyalist Gençler Birliği'nden 1 ki- 


şi, Genç Öncü'den 1 kişi, 1 CHP'li parlamenter, Dev-Genç'ten 1 kişi, DHKD'den 
1 kişi, Sosyalist Gençlik Birliğinden 1 kişi ve ayrıca 3 kişilik bir sanatçı grubu de- 


legasyonda yer almak üzere çağrılmıştır. - 


Festival'den 1 ay önce yapılan bu çağrı- ya, çeşitli politik nedenler ve teknik aksaklıklardan ötürü gelmeyen ve gelemeyen Dev-Genç, Genç Öncü, Dev-Gör, DHKD' 
nin yaratttığı boşluk, hazır olan İGD'li delegelerle derhal doldurularak, bu çizgi ve onun paralelindeki delegelerin sayısı 20'ye yükseltilmiştir. Böylesi bir ulusal komite ve delegasyon teşkilinin, 11. Festival'de ülkemizin ilerici gençlik hareketini ne denli temsil edebilmiş (!) olduğu ortadadır. f 

Bence, ulusal komitenin oluşturulması gurupçu yaklaşımla bir oldu-bittiye getirilmese idi, çok yaygın bir çalışma yapılabilirdi mutlaka. Gerek uluslararası planda, gerekse ulusal planda büyük bir önem taşıyan 11. Havana Gençlik veöğrenci Festivali'nin hem ülkemizde yaygınca tanıtılp öneminin kavratılması. hem de, ülkemizin ilerici gençlik hareketinin tümüyle festivalde temsili mümkün olabilirdi. Burada ulusal hazırlık komitesinin büyük bir eksikliği görülmektedir. Ayrıca, bu dar gurupcu yaklaşım, büyük politik önemi olan 11. Festival'in ülkemizde gençlik hareketine ve Türkiye kamuoyuna yeterince maledilememesini getirmiştir. Örnegin, Sosyalist Gençler Birliği olarak bizler, 1 yıldır festival çalışmalarını sürdüren ulusal komiteden, yani HAFEST derneğinden, 1 ay gibi kısa bir zaman kala Festival'e katılım hakkında çok sınırlı bilgi alabildik. Bazı gurupçu endişelerden sıyrııp, daha önce tüm ilerici kuruluşlar haberdar edilebilseydi. Havana Festivali, mutlaka politik sonuçları ile birlikte Türkiye kamuoyunda büyük yankılar uyandırabilirdi. Burada, gurupçuluğun enternasyonalist birlik, dayanışma ve dostluğa ne denli zarar verebileceğinin somut bir örneğini yaşamış olduk. 

Ancak, bu hataları bahane sayıp Havana Festivali'ni turistik bir faaliyet olarak nitelemek ve önemini kavrayamayarak protesto etmek bazı gençlik örgütlerini mutlaka daha derin yanlış ve sapmalara sürükleyebilir. 

- 11. Festival'in Küba'nın başkenti Havana' da yapılmasının özel bir anlamı var mıdır? 


- Elbette ki. Festival'in Amerika kıtasının tek sosyalist ülkesi Küba'da yapılmasının özel bir nedeni vardır. Hepimizin bildiği gibi, Festival'in ana sloganı 'Emperyalizme Karşı, Barış, Dostluk, Dayanışma" idi. Emperyalizmin metropolü olan ABD'ye 80 mil uzaklıkta, emperyalizmin burnunun dibinde anti-emperyalist dünya gençliğinin Barış-Dostluk-Dayanışmasını simgeleyen Festival'in yapılması, başta 


ABD olmak üzere, tüm emperyalist güçle- 


re karşı dünya gençliğinin birliğini ve kardeşliğini gösterdi. 

Ayrıca, festival süresince emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı yüzyıllar boyu şe- 


Fidel Castro Festival'de konuşuyor 


refli bir mücadele sürdürmüş olan Küba halkının emperyalizmin boyunduruğundan kurtulduktan sonra ne denli gelişip güçlenebildiğini dünya gençliği bir kez de yaşayarak görmüş oldu. 

- 11. Festival, ülkemizin delegasyon Olarak 


katildığı ilk gençlik festivali oluyor. Bunu na- 


sıl izah edebiliyorsunuz? 
Evet, ne yazık ki ülkemiz ilk kez dünya 


gençlik festivaline katılabilmiştir. Bu üzücü durumu bir kaç ana nedenle izah edebiliriz. Birincisi, ülkemizde demokrasinin boyutları daima dar kalmış, ülkemizdeki ilerici hareketlerin dünya gençlik hareketiyle bağ kurabilmesi mümkün olmamıştır. İkincisi, ilerici gençlik hareketimizde milliyetçi motiflerin 1974 yılına kadarki dönemde ağırlıkta olması, ilerici gençlik hareketimizin uluslararası gençlik hareketine olan ilgisini sınırlamıştır. Üçüncüsü ve en önemlisi, ülkemizde uluslararası işçi sınıfı politik hareketinin parçası olarak kendini ilan eden hareketin görevlerini 


“ yeterince yerine getirmemiş olmasıdır. Bu 


hareket, ya uluslararası hareket ile gerekli bağları ciddi bir biçimde sağlayamamış veya ulusal gençlik hareketi ile bağ kuramayacak kadar ülkemizden uzak kalmıştır. Ancak, bundan böyle, ülkemizde enternasyonalist dayanışmayı hayata geçirmeye kararlı eğilimler gelişip güçlenmiştir ve güçlenecektir. 


- Festival çalışmalarının kısa bir özetini yap maniz mümkün mü? ğ 
- Evet, ben de kısaca buna değinmek 


istiyorum. Festival politik bir çalışmadır. 
Ancak politik çalışma büyük bir çeşitlilik içinde yürütülmüş ve ilgi alanları çok genişletilmiştir. Festival süresince politik yoğunluk her çalışmanın içine yayılmıştır. Bence, festival çalışmalarının programlanmasındaki en büyük başarı da, çalışmanın bu denli geniş boyutlu uygulanabilmesindedir. 

Çalışmanın çeşitlenmesini özetlersek, ilkin büyük politik yoğunluk taşıyan tartışma merkezlerini ele almak gerekir. Havana'nın merkezinde, belli resmi binaların toplantı - salonlarında, Festival süresince 
hergün çalışmalarını sürdüren sayıları 10 
civarında tartışma merkezi oluşturulmuştu. Bu merkezlerin her günkü programları önceden belirlenmişti. Bu merkezlere Konu ile ilgili görüşler sunmak üzere, bütün ülkelerden çeşitli görüşlerdeki delegelerin katılması mümkündü. Örneğin, Silahsızlanma, Dünya Barışı. Faşist Darbeler, Emperyalizmin Sağlık-Eğitim Politikası, Kadın Hakları, Anti-Emperyalist Öğrenci Haraketleri, Siyasi Tutuklular, vb... Yüzlerce önemli konu, bu tartışma merkezlerinde sunulan görüşlerle değerlendirildi. 
İspanyolca, Rusça, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak saptanan 5 dilde sunulabilen çalışmalar, anında 5 dile birden tercüme edilmekte ve dinleme cihazlarıyla bu dillerden birinde izleyebilme imkanı sağlanmaktaydı. 

Tartışma merkezlerinde yürütülen çaluşmaların dışında, şehrin merkezindeki salonlarda tertiplenmiş ilginç sergiler 'delegelerin ve halkın ziyaretine açılmıştı. 
Örneğin, "CIA'nin Kanlı Provakasyonları"' ile ilgili, "işkenceler" ile ilgili, 'Savaşın İnsanlığa Getirdiği Felaketler" vb. ko- 


'nularla ilgili, tüm dünyadan dökümanların 


,.oparlandığı sergileri dolaşmak, delegeler açısından önemli bir politik çalışma sayılabilirdi. 

Ülkelerindeki politik durumları hakkında karşılıklı bilgilenme sağlayabilmek ; barış, dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile delegasyonlar arası davet ve görüşmeler, ilişkiler son derece yararlı olmuştur. Bu ikili tanışma ve görüşmeler sayesinde, çok sınırlı bilgilere sahip oldugumuz birçok ülke hakkında geniş bilgilenme imkanları doğuyordu. 


Geniş delegasyonlarla katılan ülkelerin düzenledikleri gala geceleri, müzik ve folklor şenlikleri ülkelerin gençliği ve halkı hakkında çok yakından geniş bilgi ve kanaat sahibi olabilmemizi mümkün kıldı. 

Hergün Havana caddelerinde tertiplenen dayanışma mitingleri, enternasyonalist ruhu geliştirme ve dünya gençliğinin emperyalizme karşı birlik ve dayanışmasını somutlama açısından büyük önem taşıyordu.. Örneğin Şili -hakı ile, Filistin kurtuluş hareketi ile, Küba halkı ile vb. 
dayanışma mitingleri, geniş katılımlı ve çeşitli ülkelerden temsilcilerin konuşmalar yaptıkları, coşkun siyasi çalışma platformları oldu. Bu mitinglerde de, diğer çalışmalarda olduğu gibi, dünyadaki tüm ülkelerden gelen gençlerle tanışıp görüşme ve deney alışverişi yapmaimkanları doğuyordu. 

Bütün bu çalışmaların” yanısıra, şehrin çeşitli merkezlerinde, dünyanın dört bucağındaki ulusal kültür ve sanat eserlerinin. sergilendiği yerleri ziyaret etmek mümkündü. Dünyanın hemen her ülkesin- den, folklor, tiyatro, bale, müzik vb. sanat çalışmalarını izleme imkanı bu şekilde sağlanmıştı. 

Festival'in yapıldığı ülke olan sosyalist Küba'yı ve Küba Devriminin Küba halkı- 


“na sağladığı maddi ve sosyal kazanımları 


yakından tanımak üzere hazırlanan geziler ve programları da, Festival çalışmalarının önemli bir parçası olarak ele alabilmek mümkündür. 

Bunlar, benim ve delegasyondaki arkadaşların yetişip izleyebildiğimiz çalışmalar olarak değerlendirilmelidir. Katılamadığım, yetişemediğim belli çalışmalar olabileceğini de belirtmeden geçmeyelim. 
Çalışmalar o denli geniş bir çeşitlilik ve zenginlik içinde yürütüldü ki, değil tek başına bir delegenin tümünü izleyebilmesi, 
30 kişilik Türkiye delegasyonunun bile 
çalışmaların tümüne katılabildiğini, erişebildiğini söylemek doğru olmaz. 

- Türkiye delegasyonunun bu çalışmalara katılımı nasıl oldu? Verimli bir çalışma yapı 


labildi mi? 
-- Delegasyonun uluslararası festivaller 


konusundaki deneysizliği ve sayıca küçük olması, festival çalışmalarında aktif rol oynamasını büyük ölçüde engelledi. Türkiye delegasyonunun çalışmalardaki rolü daha çok katılma ve izlemek tarzında olabildi. Delegasyon içinde yabancı dil yetersizliği ayrıca bir teknik olumsuzluk olarak değerlendirilebilir. Ancak, büyük bir ilgi ile, erişebildiğimiz en son çalışmalara kadar izleme ve deney elde etmeye gayret gösterdik diyebilirim. 

- Festival çalışmalarından ve Festival'e katılımdan elde edebildiğimiz sonuçları ve- 


lirtebilir misiniz? i 
- Bu sorunun cevabını birkaç ana nok- 


tada toplamakta bence yarar var. Öncelikle şunu belirteyim, bu festival çalışmaları, bütün hata, eksik ve aksaklığına rağmen ulusal planda barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sosyal ilerleme ve sosyalizm şiarlarını benimseyen görüşler arasındaki bağları güçlendirici bir rol oynamıştır. Türkiye'de, 11. Festival'in şiarları çerçevesinde gençlik örgütleri arasında ortak çalışma yürütme imkanlarını hazırlamış ve hatta bunun zaruretini kavratmıştır. Bu prensipler, ülkemizdeki anti- emperyalist, anti-faşist mücadelede bir paralellik sağlarsa olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 11. Festival, Türkiye gençliğinin temsilcilerine dünya gençliğinin anti-emperyalist mücadelesini çok somut olarak kavrama imkanı sağlamış, deney kazanmasına yaramıştır. Bu deneyler, mutlaka anti-emperyalist, anti- faşist ilerici gençlik hareketimizi daha da geliştirip güçlendirecektir. 
GENÇ SOSYALİST 5 
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SGB GENEL BAŞKANI YAŞAR YİĞİT'İN 
2. TEŞKİLAT TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA 


Hepinizin yaşayarak gördüğü gibi, ülkemizin karşıdevrim güçlerinin özel olarak mevcut siyasal iktidara genel olarak halk güçlerimize yönelttikleri saldırılar durmaksızın sürüyor. Gerici faşist güç lerin tezgahladığı kanlı saldırıların en son örneği, Sivas ilimizde yaşanmıştır. 


Gerici faşist hareket, MC döneminde ele geçirip çörek- - 


lendiği yerleri terketmek istemiyor. İktidardan olmanın getirdiği bozgunu önleyebilmek için, kısacası tabanlarını ve kadrolarını canlı ve diri tutabilmek için saldırılarını sistemli ve planlı bir şeklide yapmaktadır. 

Ülkemizde her geçen gün gelişen Bağımsızlık-Demokrasi-Sosyalizm mücadelesi, kitlelerin faşizme geçit vermeyen kararlılığı ve azmi, faşist güçlerin yüreğine korku salıyor. Demokrasi güçlerinin bir bölümünü temsil eden sosyal demokrasinin iktidarda olması, varolan demokratikleşme sürecinin daha da hızlanmasında etken oluyor. 


Bugünkü sosyal demokrat iktidar, yapısı itibariyle burjuva demokratik bir iktidardır. Burjuvazinin reformcu özlemlerini dile getiren, kapitalizmin onulmaz yaralarını sarmayı amaç edinen bir iktidardır. Bilindiği gibi iktidarın ağırlığını oluşturan sosyal demokrasinin anti-faşist mücadelede belli bir yeri vardır. 


İleri halk güçlerimiz, MC'nin şahsında tırmanan fazişme karşı, CHP'yi desteklerken bu temel gerçekleri biliyorlardı. Ve çok önceden işçi sınıfı sosyalistleri Türkiyede sosyal demokrat bir iktidarın ne olup olamayacağını bilimsel olarak göstermişlerdi. Sekiz ayı aşkın zamandır iktidar olan sosyal demokrasinin gerek ekonomik gerekse siyasal alandaki uygulamaları sosyalistlerin bilimsel tespit ve öngörülerini tek tek doğrulamaktadır. 


Öyle ki, halkımızın en acil talebi olan faşist saldırganlığın önünün alınması, faşist saldırı yuvalarının dağıtılması uğruna verilen mücadelede sosyal demokrasi üstüne düşen görevleri yerine getirmekten uzaktır. Hükümetin en yetkili kişileri saldırı ve cinayet şebekelerinin MHP, Ülkü Ocakları vb. faşist örgütler olduğunu dolaylı olarak söylemesine rağmen, Hükümet hala faşist saldırganlığı ciddi- ye almamakta, faşist cinayet ve saldırıları "sağ-sol" çatışması olarak göstermeye çalışmaktadır. 

Demokrasi mücadelesinde sürekli yalpalayan sosyal demokrasi, ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin sağlam kaleleri olan demokratik kitle örgütlerine yönelik anti- demokratik baskılar uygulayabilmektedir. Sosyal demokfasinin kendi dışındaki demokrasi güçlerine karşı uyguladığı tecrit etme ve baskıyla sindirme politikası, burjuvazinin emekçi halk güçlerine karşı "'sol"' görünümlü yeni bir saldırısıdır. a 


Diğer yandan, hükümetin izlediği ekonomi politikası, emekçilerin değil tekelci sermayenin lehine bir politikadır. Emperyalizme olan bağımlılığı sonucu sürekli bunalım ve çıkmaz içinde bulunan Türkiye ekonomisini düze çıkartma misyonununu üstlenen sosyal demokrasi, hala gerek IMF'den gerekse emperyalist metropollerden gerekli mali desteği sağlayabilmiş değildir. Bu nedenle, ülkenin hem iç hem de dış ticaret açığı giderek büyümektedir. Enflasyonun hızı azalmaksızın sürmekte, paranın değeri sürekli düşmektedir. Kısacası MC dönemindeki ekonomiden farklı, daha ileri adımlar atılmış değildir. 
Mevcut bağımlılık ilişkileri ve -bu yapıyla daha ileri adımların atılması, yani ekonominin bunalımdan kurtarılması mümkün değildir. Bunun tek çözüm yolu vardır, o da işçi Sınıfı öncülüğündeki Demokratik Halk İktidarının kurulmasıdır. 


Sonuçta olan yine işçilere emekçilere olmakta, emekçilerin yaşam düzeyinde en ufak bir gelişme gözlenmemekte, tam tersine sürekli gelen zamlar sonucu hayat çekilmez hale gelmektedir. İktidarın, ekonomik bunalımın yükünü emekçilerin üzerine yıkması, onların zaten küçük olan ekmeğine göz dikmesi, geniş emekçi yığınların haklı bir tepkisine yol açmıştır. 


İ SOSYALIZMINDIR 


Emekçi kitlelerin, sosyal demokrasiden sanıldığından daha hızlı bir kopuş sürecine girdiği bu dönemde, biz sosyalistlere önemli tarihsel görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başında toplumun ileriye, sosyalizme yönelik hareketinin öncüleri ve yönlendiricileri olan işçi sınıfı sosyalistlerinin birliği sorunudur. Tek bir işçi sınıfı partisinin oluşturulması sorunudur. Ancak böyle bir parti,emperyalizme ve yerli ortaklarına karşı geniş halk yığınlarını işçi sınıfı öncülüğünde örgütleyip yönetebilir. 
Sosyalist birliğin gerçekleşmesi uğrunda tavırda bağlı olduğumuz hareketin çabaları hepimizce bilinmektedir. 


Diğer önemli bir görev de, faşist saldırganlığa karşı, CHP dahil tüm demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanmasıdır. Bu birliğin hala sağlanamamış olmasında hem CHP" nin hem de CHP solunun ve sosyalist hareketin sorumlulukları vardır. Demokrasi güçlerinin kalıcı birliğine giden yolda yapılacak ilk iş CHP solundaki güçlerin birliğini sağlamaktır. Böylesi bir birlik,hem CHP'nin demokrasi mücadelesine çekilmesini kolaylaştırır hem de uzun vadede Halk cephesinin oluşturulmasında ileri adımlar atılmasına yarar. CHP solundaki güçlerin -hemen herkesin birlik çağrıları yapmasına rağmen- birliğinin sağlanamayışında, gurupsal anlayışların ve sekterliklerin yanısıra esas belirleyici neden bu birliğin mimarı ve gerçek yönlendiricisi olabilecek işçi sınıfı merkezi otoritesinin yaratılamamış olmasıdır. 


Bu iki temel görevin yerine getirilmesi, her iki platformda birliğin sağlam temellerle inşa edilebilmesi için ilkeli kararlı azimli bir mücadele vereceğiz. 


ARKADAŞLAR, 

Her ülkede olduğu gibi milyonları bulan geniş bir gençlik potansiyeli mevcuttur. Genç insanlar, emperyalizmin halkımız üzerin- 


deki tahakkümünü, çift katlı sömürü ve zulmü kolayca 


görmekte,işçi sınıfının, emekçilerin yanında saf tutmaktadırlar. Ülkemizdeki hakim sömürü düzeni olan kapitalizmden en fazla nasibini alanlar geniş işçi, çırak ve kalfalardır. Kapitalizmin genç "köleleri" olan çırak ve kalfaların en ufak ekonomik-demokratik hakları yoktur. 
Sendikaları, sigortaları yoktur. Sabahın yedisinden akşamin 12'sine kadar çalışmalarına rağmen iş güvenlikleri yoktur. Burjuvazi proletaryanın genç kuşağı olan çıraklar kalfalar üzerindeki azgın sömürü ve baskıyı resmileştirmek için, gença işçileri öğrenci yerine koyan anti-demokratik bir Çıraklık Yasası çıkartmıştır. Yoğun bir anti-komünizm ve gericilik propagandasıyla şartlandırlan genç işçiler, çırak ve kalfalar artık babalarının gittiği yolda, sınıf mücadelesi yolunda adımlar atmaya başlamışlardır. Genç işçilerin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özel olarak anti-demokratik çıraklık yasasının demokratikleştirilmesi için sürdürülen mücadeleyi geniş boyutlara dönüştürmek sosyalist ve demokratik hareketin -ve başta sendikal hareketin- önemli görevleri arasındadır. 


Kapitalizmin tarımda ve topraktaki "köleleri" ise köylü gençliktir. Köylü gençlik kitlesi bir yanıyla tarımdaki modern kapitalist üretim ilişkileri içinde yer alırken diğer yanıyla da toprak ağalarının tasallutunda yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. İşsizler ordusunun genç olanlarının çoğunluğunu oluşturan köylü gençlik, Anadolunun kahve köşelerinde yozlaşıp çürümektedir. Çoğunlugunun okuma yazma bilmediği, okula gidemediği köylü gençlik kitlesi insani gelişimin doğal unsurları olan sosyal kültürel faaliyetlerden yoksundurlar. Ülkemizdeki işçi sınıfı önderliğindeki mücadelenin kökleşip yaygınlaşması, köylülüğü ve köylü gençliği de etkilemektedir. Bugün kırsal alanda geniş bir demokratik köylü gençlik potansiyeli mevcuttur. Ve bu geniş demokratik potansiyel kendiliğinden, örgütsüz bir şekildedir. Köylü gençlik kitlesinin gerek ekonomik demokratik örgütlenmesinde, gerekse işçi sınıfı önderliğindeki. mücadeleye kazanılmasında, sosyalist bilinçle donatılmasında, sosyalist ve demokratik harekete, özel olarak biz genç sosyalistlere önemli görevler düşmektedir. Genç sosyalistler bu görevlerinin üstesinden geleceklerini daha şimdiden aç- 


ülkemizde de sayıları 


tıkları köy SGB şubeleriyle göstermizier de 


Gençlik kitlesinin en aydın ve politik kesimi olan, genel olarak küçük burjuva kökenli olan öğrenci gençlik yığınlarına kapitalizm hiç bir "istikbal" " vaadetmiy: Si Tekelci kapitalizm öğrenci gençliği işsizliğe ve açlı ZEN terkediyor. Öğrenci genç insanları kapitalist düzen çar- È kının birer vidası, onları birer hizmet kölesi olarak yetiştirmeye çalışıyor. Bunun için de eğitim sistemini gerici ırkçı bir şekilde düzenliyor. 


Öğrenci gençlik kitlesinin kapitalizmin tüm bu kötü- İ lüklerine başkaldırması yeni değildir. Öğrenci gençler, . 
emperyalizme, yerli egemen sömürücülüğe karşı 1960'lar- T dan bu yana kitlesel bir şekilde mücadele etmektedir. 

Öğrenci gençlik kitlesi bu kavgada onlarca şehit vermiş- MEE tir, vermektedir. Öldürülen onlarca emekçi evladının çoğunluğunun öğrenci olması tesadüfi değildir. Burjuvazi öğrenci gençliğin bu hızlı uyanışını durdurmak, öğrenci. 
genç insanların işçi sınıfıyla emekçihalkla kaynaşmaları. | 
nı önlemek için her türlü saldırı ve komployu düzenle- 3 
miştir. Öğrenci gençlik kitlesi tüm örgütsüzlüğüne, dağınıklığına rağmen, burjuvazinin, beslemeleri faşistlerin her türden saldırılarından yılmamış, geri çekilmemiş, ak- ii sine mücadeledeki yiğitliğini kararlılığını gü çi e pa a 

Öğrenci gençlik yığınlarının mücadelesinin örgütlü ve işçi sınıfı hareketine tabi olması gerektiği bilimsel bir gerçekliktir. Ancak geçmiş ve içinde bulunduğumuz döneme baktığımızda öğrenci gençlik yığınlarının mesleki demokratik kitle örgütlenmesinin sağlanamadığını görü- 


rüz. Yine öğrenci gençliği işçi sınıfından koparmaya ça- E lışan, öğrenci gençliği devrimin öncüsü gibi örer —— 
ta devrimin meşalesinin üniversitelerden yakı 1 

söyleyen "sol" teorileri de görüp tespit edebiliriz. 


Öğrenci gençliğin geçmişine ve bugününe baktığımızda, başka bir somut gerçekliği daha görürüz, bu da sosyalist hareketin yakın zamana kadar gençlik sorununa kalıcı çözümler önerememesidir. Yani bizzat sosyalist gençlerin dahi örgütlenmesini yapmamış olmasıdır. Elbette ki bu sorunun temeli sosyalist hareketin -çok uzun bir geç- j mişine rağmen- işçi sınıfı ve diğer emekçi katmanlar içinde kök salamamasıdır. Sosyalist hareketin birliğini ve sürekliliğini sağlayamamasıdır. 

1974 sonrası dönemde işçi sınıfı sosyalizminin”gençlik sorununa cesaretle ve bilimsel bir şekilde eğilmesi, gençlik hareketinin örgütlenmesi ve geleceği sorununa bilimsel bir açıklık getirmiştir. 


Ülkemizdeki yoğun gençlik hareketleri, ga G nin dediği gibi gençlerin heyecan ve duygularından sal bozukluklarından değil, bizzat işçi sınıfıyla burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda gençlik hareketleri emekçi halk hareketinin kopmaz bir parçasıdır. Gençlik kitlesinin her türlü sorunlarının kalıcı çözümü sosyalizmdir. Bunun içinde gençli- “ “<< - ğin mücadelesi işçi sınıfı önderliğine, onun partisine tabi olmak zorundadır. 


İşçi-köylü-öğrenci gençlik kitlelerinin sınıfsal ve siyasi örgütlenmesi, işçi sınıfı partisine tavırda bağımlı sosyalist gençlik örgütlenmesidir. Gençliğin demokratik örgütlenmesi her gençlik kesiminin kendi konumuna göre değişmektedir. Bunlar, öğrenci gençliğin geniş tabanlı mesleki demokratik kitle örgütlerinde birleşmesidir. 
İşçi gençliğin sınıf sendikalarında örgütlenmesidir. Köylü gençliğin kooperatiflerde, köylü birliklerinde örgütlen- Eag mesidir. Ayrıca gençliğin tüm sosyalist, demokratik ör- ` gütlerinin birleştiği; ileride oluşacak olan Demokratik - Halk Cephesine bağlı olan Demokratik Gençlik Cephesinin kurulmasıdır. 


© Gençlik kitlelerinin bu ayrı ayrı birlik meselesinin çözümlenmesi ülkemizdeki sosyalist ve demokratik hareketin birliğine bağlı olacaktır. Ancak bu böyle diye gençlik hareketinin birliği uğrundaki mücadele ertelenemez. 


Vermekte olduğumuz demokrasi mücadelesinin bize dayattığı en önemli görevlerden biri öğrenci gençliğin anti-faşist akademik-demokratik örgütlenmesinin acilen yaratılmasıdır. Bu ün onu aşkan ilerici, sosyalist gençlik. 
örgütü kurulmuştur. Bu bir yanıyla,her siyasi çizginin . 
gençliğe -verdiği önemi göstermektedir. Ancak ,varolan tüm örgütler sonuçta birer çizgi örgütü olmasına rağmen, 


İLAT TOPLANTISI YAPILD 


"Kesin bir dönüm noktası” 


Sosyalist Gençler Birliği 2. Teşkilat Toplantısı, 
16 Eylül Cumartesi günü Ankara'da yapıldı. Toplantıya Türkiye'nin dört bir yanındaki SGB şube ve temsilciliklerinden 70'in üzerinde temsilci katıldı. Toplantı, İ son aylarda öldürülen SGB üyeleri Bayram Turan, - Mehmet Palaz, Bayram Darçın ve diğer tüm devrim şehitleri için yapılan. bir dakikalık saygı duruşundan sonra başladı. Genç Sosyalistlerin temsilcileri, ölen yoldaşlarının anılarını mücadelelerinde yaşatacaklarını bir kez daha vurguladılar. Daha sonra söz alan Sos- 
'yalist Gençler Birliği Genel Başkanı Yaşar Yiğit, güncel politik durum, gençliğin sorunları ve Genç Sosyalistlere düşen görevlere değinen bir konuşma yaptı. 
Yaşar Yiğit konuşmasının son bölümünde de, Havana'da yapılan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali hakkında bilgi vererek, Festival çalışmalarını ve sonuçlarını değerlendirdi. 


Gündemin bundan sonraki maddelerinde, Sosyalist Gençler Birliği'nin içe yönelik "teşkilatlanma" ve "eğitim" konuları işlendi. Merkez Yürütme Kurulu'- nun bu konularda yazılı olarak hazırlayıp sunduğu görüşler detaylı olarak tartışılıp benimsendi. Daha sonra 

© MYK tarafından hazırlanan Merkezi Çalışma Progra- 


“İk mı çeşitli yönleriyle ele alındı. Merkezi Çalışma Prog- 


ramı'nın Genel Merkeze ve diğer örgüt kademelerine getirdiği yükümlülükler üzerinde durularak, bu öngörülerin yerine getirilmesi için gerekli hususlar belirlendi. Gündemin bir sonraki maddesinde ise, örgütün son durumu hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu maddede ayrıca, şube ve temsilciliklerin tek tek durumları değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalar ve alınacak. önlemler tespit edildi. Örgütün yayın sorunlarının ele alınmasından sonra, gündemin son maddesi olan mali konuya geçildi. Bu maddede, SGB'nin bugüne kadarki mali durumu üzerine ayrıntılı bilgiler verildikten sonra, mali sorunun çözümü doğrultusunda almacak yeni önlemler görüşüldü. 


2. Teşkilat Toplantısı konusunda bilgisine başvurduğumuz SGB Teşkilatlanma Sekreteri Ali Ekber 
| Gökay, görüşlerini gazetemize şöyle özetledi:” 


"Baştan şunu belirteyim ki, bizim değerlendirmemize göre toplantı oldukça başarılı geçmiştir, her yönüyle yararlı olmuştur. Toplantıya katılan tüm arkadaşların değerlendirmeleri de görebildiğimiz kadarıyla böyledir. Gerek katılımın çok yüksek düzeyde olması, gerek gündemin yoğunluğu ve gerekse toplantının genel olarak çok verimli ve sağlıklı bir şekilde 


bazı orgütler, Dev Genç, İGD gibi- kendilerinin gençliğin merkezi demokratik -kitle örgütü olduklarını söylü-. 
yorlar. Kendilerinin bile inandığı şüpheli olan bu iddiayı hayat bizzat yalanlamak tadır. Biz değişik siyasi çizgilerin gençlik içindeki çalışmalarına karşı çıkmıyoruz. 
Bizim karşı çıktığımız nokta,bu örgütlerin bir çoğunun kendisini gençliğin merkezi demokratik kitle örgütü ilan etmeleridir. 

Öğrenci gençliğin demokratik örgütlü birliğinin sağlanması uğrunda yapılacak ilk iş, gençlik hareketinin değişik ilerici sosyalist siyasal örgütlere bölünmüş olduğunu kabul etmektir. Yani bu örgütlerin anti-faşist güç ve eylem birliğini yapmaları zorunluluğudur. İkincisi ise mevcut örgütlerin hiç birinin öğrenci gençliğin merkezi demokratik kitle örgütü olmadığı,bu örgütlenmenin: tüm anti-faşist çizgileri kapsayacak şekilde birimlere dayalı oluşturulması gereğidir. Genç sosyalistler öğrenci gençliğin birliği uğrunda üzerlerine düşen görevleri layikiyle yerine getireceklerdir. 


Gençlik hareketinin sağlıklı bir yol izlemesinin temel givencesi gençliğin sosyalist kitle örgütlenmesidir. Bu bilimsel ilkenin hayata geçirilmesinde çeşitli zorluklarla 


karşılaşılmıştır, ama bunların hepsi tek tek aşılmıştır. Ül- 


yapılmış olması, bizce toplantının başarıya oluşmasını sağlayan başlıca hususlardır. 


"Bir kere, toplantıya katılım gerçekten yüksek olmuştur. Bundan öriceki teşkilat toplantımıza göre hemen hemen iki misli daha fazla bir katılım olduğunu söylersem, bu, kolaylıkla anlaşılabilir. Ayrıca, az sayıda örgütümüzün temsilcileri de, teknik nedenlerle bu toplantıya katılma olanağı bulamamışlardır. Gerçekleşen bu yüksek katılım, örgütümüzün içinde bulunduğu hızlı gelişimin somut bir göstergesi olmuştur. 
Bildiğiniz gibi, örgütler ağımız hızla gelişmektedir. 
Programlı şökilde sürdürdüğümüz örgütlenme çalışmalarımız sürekli olarak yeni meyvelerini veriyor ve böylelikle öngördüğümüz hedeflere ulaşıyoruz. Teşkilat Toplantımız, bugüne kadarki örgütsel gelişmemizi olduğu kadar, önümüzdeki dönem için öngördüğümüz örgütlenme hedeflerimizin ne kadar isabetli olduğunu da göstermiştir. Şube açmanın ön hazırlıklarını yaptığımız yerlerdeki temsilciliklerden gelen arkadaşlarımızm çalışmaları hakkında verdikleri raporlar, örgüt- 

—lenme ağımızın programladığımız şekilde gelişeceğini gösterdi. Hatta bu konuda hedeflediğimiz noktayı dahi aşacağımız toplantıda ortaya çıktı. 


"Geçerken bir noktayı özellikle belirteyim. Toplantıyı bu tarihte yapmamızın bizim için özel bir önemi ve anlamı vardı. Çünkü, örgüt olarak yeni, güçlü bir atılımın eşiğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızın önümüzdeki günlerde büyük bir ivme kazanacağını kestirmek zor değil. Her açıdan böyle bir sıçramanın koşulları olgunlaşmıştır ve giderek daha da olgunlaşmaktadır. Bunu gözönünde tuttuğumuz için, Merkez Yürütme Kurulu olarak, örgütümüzün bu dönemin gerektirdiği yapıya ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalara son aylarda ağırlık vermiş bulunuyoruz. Bu çalışmaların ilk ürünlerini de bu toplantıyla birlikte almaya başladık. Teşkilat Toplantımızın bu açıdan örgüte yeni bir soluk vereceğinden eminiz. Kuşkusuz halletmemiz gereken daha bir çok görev var önümüzde. 
Ama bunların en önemlilerini - ya da en temel önemdeki görevlerimizi diyelim - şu anda halletmiş bulunuyoruz ve Teşkilat Toplantısı bu konuda kuşkusuz çok yararlı bir platform olmuştur. Örgüt olarak bizi bekleyen zor görevleri karşılamaya, bu görevlerin üstesinden gelmeye hazır durumdayız. Takdir edersiniz ki, yeni kurulan, yahut da bizim olduğumuz gibi yeniden oluşturulan bir örgütün doğal olarak karşılaştığı pek çok örgütsel sorunu böylesine kısa bir zamanda aşmış olması, büyük bir başarıdır. İşte 2. Teşkilat Toplantımızın sonuçlarmı değerlendirirken bizleri en 


kemizdeki sosyalist gençlerin en ileri en fedakar unsurlarını bağrında toplayan örgütümüz Sosyalist Gençler Birliği, daha şimdiden burjuvazinin boy hedefi haline gelmiştir. Üç tane yiğit yoldaşımız faşistlerce katledilmiştir. Ancak bu saldırılar genç sosyalistler için şaşırtıcı değildir. Halkımızın yüce kurtuluş davasında daha nice yoldaşlarımızı kaybedebiliriz. Buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Yürüttüğümüz mücadele Türkiye'nin dört bir yanında ses veriyor, örgütümüz kökleşip yaygınlaşıyor. 
Bu, geleceğimizin en büyük umudu ve güvencesidir. 


ARKADAŞLAR, 


Örgütümüz Sosyalist Gençler Birliği'ni diğer tüm gençlik örgütlenmelerinden ayıran önemli farklar vardır. 
Bizim örgütümüz gençliğin sosyalist örgütü olduğunu açık seçik söylemektedir. Biz bir sınıf örgütüyüz, bunun için de en başta işçi gençler içinde örgütlenmek, yaygınlaşmak zorundayız. Bu, içinde bulunduğumuz dönemde çok daha önemlidir, çünkü örgütümüz başlangıçta doğal olarak öğrenci gençlerden oluşmaktaydı. Ancak bunun aşılması, işçi gençlerin örgütümüzün belkemiğini ve çoğunluğunu oluşturması gerekiyor. Saflarımıza işçi gençliği çekemediğimiz sürece tarihsel misyonumuzu tarihsel 


çok sevindiren husus da bu olmuştur. Merkez Yürütme Kurulu olarak, bu toplantının, örgütümüzün gelişiminde kesin bir dönüm noktası olduğu inancındayız. 


"Teşkilat Toplantısı'nda ele aldığımız konular hakkında kısaca da olsa bilgi vermekte yarar var. Toplantınım en önemli yanı, hiç kuşkusuz SGB'nin içe yönelik örgütlenme ilkelerinin ve sorunlarının görüşülmesi, ayrıntılı olarak tartışılması ve somut olarak şekillendirilmesi olmuştur. Bu konu gerçekten önemlidir. Sosyalist gençlik örgütlenmesi konusunda ülkemizde köklü bir gelenek olmadığı gözönünde tutulursa; bu konunun önemi daha kolay kavranabilir sanırım. Elbette ki, hiç ama hiç bir "gelenek" yoktur demek istemiyorum. Zaten böyle bir iddia doğru da değildir. Sosyalist gençlik örgütlenmesinin Türkiye'de belli bir geçmişi vardır. Ama bu konuda kayda değer bir deney birikiminin olduğunu da hiç kimse iddia edemez. Hatta, böylesine elle tutulur cinsten derli toplu birdeney birikiminden vazgeçtik, işçi sınıfı biliminin gençlik ve özellikle sosyalist gençlik örgütlenmesi konusundaki evrensel ilkeleri dahi, henüz yeni yeni yaygınlaşmaktadır. İşte bu yüzden örgütümüzün iç yapısını ayrıntılı olarak şekilledirmiş olmamız önemli bir aşamadır. En üst organdan en alt birimlere dek her kademedeki organ ve büroların nasıl oluşa- - cakları, bunların yetki ve sorumluluklarının neler olduğu, demokratik merkeziyetçi işleyiş içerisindeki yerleri, üyelik kriterleri ve istihdam konusunda uyulacak ilkeler, yani özetle örgütümüzün bir bütün olarak yapısı ve işleyiş mekanizması, Teşkilat Toplantımız- da ele aldığımız en önemli konu olmuştur. Kanaatimizce, toplantıin hayati önemi olan bu konuda örgütümüze büyük ölçüde katkısı olmuştur. 


“Öte yandan, toplantıda eğitim konusunu da tüm yönleriyle işleme olanağını bulduk. Eğitimin örgütümüz için taşıdığı önem ortada. Çünkü bizim örgütümüz bir sosyalizm okuludur. Üyelerimizin sosyalist bilinç ve dolayısıyla kişilik kazanmaları örgütümüzün çok yönlü faaliyetleri içerisinde mümkündür. Kuşkusuz burada teorik eğitimin belirleyici bir rolü vardır. 
Örgüt olarak bu konuda da önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Eğitim çalışmalarının örgütümüzün bütününde sistemli, programlı ve uyumlu bir şekilde gelişmesi ve bu çalışmalarım merkezi ve homojen bir yapıya kavuşması doğrultusunda, Teşkilat Toplantımızın. 
yararı büyük olmuştur. 


"Bu iki önemli konunun yanısıra, toplantıda daha pek çok sorunu görüştük. Şunu söyleyebilirim ki, toplantımız örgütümüze yaraşır bir ciddiyet içinde, verimli ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanmıştır. Ayrıca, toplantımız, daha güçlü, daha yaygın ve daha yığınsal bir Sosyalist Gençler Birliği yönünde ileriye doğru atılmış gerçekten önemli bir adım olduğunu yinelemek isterim." 


görevlerimizi yerine getirmekten aciz kalacağız. Gençliğin sosyalist kitle örgütü olmaya hak kazanamıyacagız. İşçi sınıfının sosyalist hareketine işçi sınıfı militanları önderleri yetiştiremeyiz. Yani rezerv örgüt olamayız. 
Tüm bu nedenlerle işçi gençlik çalışmalarımız en önemli çalışma alanımızdır. 


Aynı şekilde köylü gençlik içindeki sosyalist örgütlenme ağını çoğaltmamız, köylü gençleri sosyalist mücadelenin birer kalıcı unsuru haline getirmemiz önümüzdeki dönemin temel görevlerindendir. 


Gençlik kesimleri içinde en aydin ve politik kesim olan öğrenci gençlerin sosyalizm mücadelesine kazanılması, öğrenci gençlik içinde taban bulmuş olan "sol" revizyonizme ve sosyal demokrasiye karşı verilecek mücadele güncelliğini korumaktadır. Öğrenci gençlerin ör- 


-gütümüz saflarında işçi sınıfı bilimi disiplinli ve mücade- 


le ruhuyla eğitilmesi öğrenci gençlik içinde sapma akımlara karşı mücadelenin yükselmesini getirecektir. 


Örgütümüz Sosyalist Gençler Birliği'nin bu görevlerin üstesinden layıkıyla geleceğinden en ufak bir kuşkum yoktur. Gelecek bizimdir, gelecek Sosyalizmindir. 


"GENCLİK 
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GENÇ KOMÜNİST BİRLİĞİNİN 
ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 
(RKP (B) MK Genelgesi, 
Kasım 1918) 


RGKB MK, RKP (B) MK'den aşağıdaki taslakhalinde şekillendirilmiş genelgeyi, yerel Parti örgütlerine dağıtması dileğinde bulunmuştur: 

Mart 1917'den sonra başlayan ve Ekim devriminden sonra geniş bir şekilde yaygınlaşan işçi ve köylü gençlik birliklerinin kuruluşu, şimdi örgütlü bir biçime ulaşmıştır. Tüm Rusya İşçi ve 
Köylü Gençlik Birlikleri Kongresi, Rusya işçi gençliğinin tüm örgütlerini, tek bir Rusya Genç Komünist Birliği'nde birleştirmek kararı almış ve temel hükümleri aşağıdaki şekilde özetlenebilecek yeni bir program hazırlamıştır. 


Komünizm için mücadelefinde Rus- 


ya Genç Komünist Birliği, RKP (B) ile yan yana çalışır,Rusya'nın genç işçileri ve köylüleri arasında komünist fikirleri yayar, onları sosyalist devrim.-bayrağı altında aktif politik mücadeleye çeker ve onların yasal ve ekonomik çıkarlarını savunur. Parti ile işbirliği içerisinde çalışan Birlik, Partimizin 6. Kongre kararına tam bir uygunluk içinde bağımsız bir örgüttür. Geniş işçi gençlik yığınlarını birleştiren, onları Komünizm için bir bilinçli savaşçılar gücü olarak yetiştiren, görevleri ve taktikleri bakımından bir komünist birlik. 

Partimizin 6. Kongresi, genç neslin ve gençlik örgütlerinin büyük etkisine değinmiştir. Gençler, şimdi bizim sadık yardımcılarımızdır vegelecekiçin umudumuzdur. Bu yüzden, yerel parti örgütleri RG- 


KB'nin yerel örgütlerine, onların bağımsızlığını zedelemeden her türlü desteği 


göstermelidir ve mevcut olmadıkları yerde kurulmaları için kurulmalarına katkıda bulunmalı, gençlere konferansçı ve propagandacı kadrolarla yardım etmeli, çalışmalarında teknik zorlukların üstesinden gelmelerinde (bina bulma, lokaller için donanım sağlama vb.) yardımcı olmalı, gençlik birliklerine yerel kamu eğitim yöneticilerinden mali yardım sağlamada yardım etmelidirler. Parti komiteleri, gençlik örgütünün faaliyetlerinden daima iyi bilgili olmalıdırlar. Rusya Genç Komünist Birliği'ne üye olabilecek yaşta- ki tüm Parti üyelerinin, onun saflarına katilması ve onun çalışmalarında aktif yer 
alması önerilir. 3 
Rusya Genç Komünist Birliği, yeni bilinçli komünistleri yetiştiren bir okuldur. 
Parti örgütleri, başarılı, yaygın faaliyetler gerçekleştirmesi için Gençlik Birliğine yardımda her tür çabayı göstermelidirler. 
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PARTİ GELİŞMESİ SORUNLARI 
ÜZERİNE 
(RKP (B)'nin 
10. Kongre Kararı'ndan, 
Mart 1921) 

Rusya Genç Komünist Birliği 

Partinin RGKB'le gerçekten yakın bağ ve birleşik faaliyetlerinin kurulması ve RGKB'nin Parti çalışmalarına katılması, Parti içi hayatı canlandırmada ve Parti saflarını yeni bilinçli komünist kadrolarla yenilemede sınırsız bir önem taşır. Bu amaçla, aşağıdakiler gereklidir: 

(1)- 20 yaşına kadar olan tüm Parti üyeleri, RGKB üyesi olmak ve onun çalışmalarında aktif rol almakla yükümlüdürler. 

(2)- RGKB'nin komitelerindeki Parti komiteleri temsilcileri, Birliğin ideolojik yönlendirilmesine katılmalı ve onun faa- 


“liyetlerinden tamamen haberdar olmalı- 


dırlar. Genel toplantılarda, delege konferanslarında ve Parti kongrelerinde bu temsilciler çalışmaları ve Birliğin durumu üzerine rapor vermelidirler. 

(3)- Parti komiteleri, üyelerinin politik eğitimini örgütlemede ve gençleri idari ve ekonomik gelişmeye çekmede, 
RGKB'ye yardım etmelidir. 

(4)- RGKB görevli kadroları Parti ve 
Birlik arasında yöneticilerin belirli bir değişimi yolu ile kismen yenilenmelidir ve bu dikkatle yürütülmelidir. 

(5)-. RGKB'nin aynı zamanda Parti olarak yürütmek, tüm Parti görevlerini titizlikle yerine getirmekle yükümlüdürler. 

(6)- RGKB, genel politik konuların, yönetim ve Parti gelişmesi sorunlarının tartışılmasına çekilmelidir, ki bu RGKB üyelerinin Parti örgütlerinin genel açık toplantılarına çağrılması, delegelerinin istişari oyla delege toplantılarına, konferanslara ve kongrelere çağrılmasıyla sağlanabilir. 


RGKB'NİN TÜM ÜYELERİNE 
(RKP(B) MK'nin mektubu, 
Kasım1921) 


Değerli yoldaşlar, 

Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Rusya Genç Komünist Birliği Merkez Komitesi, RKP ve RGKB arasında ulus çapında bir dayanışma haftası yapmayı. kararlaştırmışlardır. Hafta boyunca RGKB'nin tüm üyeleri ve örgütleri Partimizin tarihi, önemi, görevleri ve faaliyetini ayrıntılı olarak öğrenirken, RKP'nin tüm örgütleri ve üyeleri de işçi gençliğin yaşama tarzi ve faaliyetleri, bunun da ötesinde Rusya Genç Komünist Birliği konusunda ayrıntılı olarak bilgileneceklerdir. Her iki örgüt de bu haftanın, daimi sıkı bağları, ortaklaşa çalışma ve karşılıklı pratik yardımlaşmaları için zemin ha- 


zırlaması dileğindedirler. Her biriniz, bu haftada aktif bir yer almalısınız, çün- 


kü Komünist Parti ve proleter gençliğin ona karşı tavrı sorunu, her biriniz için temel konudur. Bu, tüm işçiler, köylüler ve bir bütün olarak proleter devrim için önemlidir. 


RGKB üyeleri olan sizlerden çoğunuz, henüz Partimize katılmış değilsiniz. Siz, Rusya Genç Komünist Birliği'ne, saflarında dürüst ve sağlam komünistler, partimizin üyeleri olmayı öğrenmek için katıldınız. 

Bununla beraber, proletaryanın hâyatı ve komünizm için mücadelesine ilgi duyan herbiriniz, günlük hayatın sayısız gerçeklerinden görebilirsiniz ki, Rusya Komünist Partisi işçi sınıfının öncü ve yönlendi- 


. rici gücüdür. O, saflarındaen bilinçli, en - önde gelen işçileri birleştirir ve bu yüz- 


den işçilerin hayatları ve mücadelelerinin her noktasında baskı ve sömürüden tamamen kurtulmanın doğru yolunu gösterir. 
Çarlık rejiminin son zamanlarında Partimiz, onu alaşağı etmek için güçleri özenle topladı ve işçileri grevler ve isyanlar sirasında yönlendirdi. Dünya savaşı sırasında vatansever duyguların işçiler ve köylüler arasında yükselmesine rağmen işçilere savaşın amaçları ve sonuçları hakkında açık gerçeği söyledi. Şubat Devriminden sonra, Bolşeviklerin Komünist Partisi, Kerenski Hükümetinin burjuva karakterini, Menşeviklerin ve Sosyalist Devrimcilerin ihanetini, işçi kitlelerin önüne açıkça koydu. Ekim 1917'de işçileri, köylüleri ve askerleri kapitalistlerin ve toprak sahiplerinin dünyasına taaruza yönlendirdi. O zamandan beri, dört yıldır proletaryanın güvenini alarak iktidardadır. Parti, işçileri ve köylüleri, sayısız düşmanları -Rusya karşı-devrimcileri ve yabancı emperyalistler- karşısında zafere götürdü. Şimdi, işçi yığınlarını ekonomik bunalıma karşı, kıtlık ve soğuğa karşı, yeni sosyalist toplumu kurma davasında verdikleri benzeri görülmedik zor mücadelede yönlendiriyor. En güç zamanlarda, işçiler ve köylülerle birlikte mücadelenin tüm eziyetini yaşayan Komünist Parti, devrimin idaresinde kararlılıkla kaldı ve saflarından tüm asalakları, çıkarcıları, kariyeristleri ve işçi sınıfına yabancı tüm unsurları atarak bütünlüğünü korudu. Güçlü örgütlenmesini demir iradesini ve devrimci taktiklerini, on sekiz yıllık güç mücadele sırasında iş- 


“leten Komünist Parti, genç işçilerin de 


öncü ve yönlendirici gücüdür. Çünkü, siz RGKB üyeleri işçi kitlelerinin eti ve kanısınız. Siz, büyük bir zamanda -proletarya devrimi zamanında- yaşıyorsunuz. Siz, güç mücadelemizin gerekliliğini, geçmiş kölelik tarafından ezilen yetişkin işçiler ve köylülerden çoğu zaman daha açık olarak kavrayabiliyor ve nasıl yardım ede: ceğinizi biliyorsunuz. Bunu, Ekim Devriminin büyük günlerinde ve İç Savaşın zor yıllarında kanıtladınız. Siz, komümizm için savaşan büyük emekçiler ordusunun parçası ve yığınısınız. Ve sıkı bağlı komünist ailenin üyeleri olarak, yoldaşlar ve Komünist Parti'nin yardımcıları olarak rolünüzün bilincinde olmalısınız. 

Dört yüz bini aşkın önde gelen genç proleter ve köylü, Rusya Genç Komünist Birliği'nde örgütlendiler ve güçlü bir komünist hareket oluşturdular. Bu komünist gençlik hareketi, Rusya proletaryasının genel komünist hareketinin bütünleyici bir parçasıdır. Komünizm için büyük mücadelemizde, büyük ve onurlu bir rol oynayacaktır. Komünizm için mücadele, zaferler tamamlanması on yıllar alacak ve milyonlarca işçi ve köylünün birkaç neslinin katılımını gerektiren güç bir iştir. 
Kapitalist. kuşatma içinde çalışan ve iç düşmanlarımız tarafından nefret edilen Partimiz, genç proleterler arasından taze güçlerin sürekli bir akışına ihtiyaç duymaktadır. Bunlar, -abartılmış kelimeler değil devrimin: daha ileriye götürülmesi için hayati gereksinmedir. Şimdi, mücadelemizin en zor aşamasına girdik. Ülkenin üretici güçlerini yükseltmek için mümkün olan her aracı kullanmalıyız, çünkü bu olmadan komünizm düşünülemez. 

Komünistler bu muaazzam görevi yerine getirmelidir. Bu gün bir komünist olmak, her zamankinden çok daha güçtür. 
Bocalayan , güvenilmez üyeler Partider 


atılmışlardır, ya da kendi istekleriyle gitmişlerdir. Beyaz orduya karşı savaşmada seçkin bir yeri olan herkes, yapımızın kuruluşunu biraraya getirmek için titiz ve sabırlı, yeknesak işi yapabilecek durumda değildir. Bununla birlikte Partimizin, ihtiyacı olanlarda yalnızca bu işi yapabilen üyelerdir. İşçilerin saflarını, tükenmiş ve acılarla bozulmuş olanları, gözden geçirirken, siz yoldaşlar, onun gözüne ilişmelisiniz. Sizden, RGKB'den, proletarya devriminin Partisi gerçek ve sağlam komünistlerden yeni binlercesini bekliyor. Sosyalist kuruluşun her alanında çalışarak, Partiye sürekli yardım ederek, en iyi silahımızı -Marksist teoriye- yaygınlaştırarak RG-KB böyle komünistleri yetiştiriyor ve eğitiyor. 

Her biriniz böyle bir komünist olmak için ciddiyetle, bedenen ve ruhen hazırlanmalısınız. Her biriniz, çalışmanız için pek çok yararlı dersler çıkarmak üzere Partimizin kuruluşdan bu yana tarihini esaslı bir şekilde incelemelisiniz. 

Her biriniz, Partimizin program ve taktiklerine, temel devrimci Marksist dünya 


görüşüne ,devrimimizdeki görevlerine, izledi-" 


ği yollara ve amacına ulaşmada kullandığı araçlara, tam olarak aşina olmalısınız. Her biriniz, Partimize işçileri ve köylüleri åydınlatma ve -ekonomimizi kurma işinde günlük yardımda bulunmalısınız. 

Siz yoldaşlar, Partimizin gelecekteki üyelerisiniz. Onun üyeliğine layık olmalısınız ve onun en iyi, en önde gelen kesimi olmalısınız. Proletaryanın öncüsünün -Ko-- münist Parti- saflarına katılmanın büyük anı herbiriniz için gelecektir. Ona hazırlanın. 

Yaptığınız ne olursa olsun, RGKB'nin Komünist Partimizin bir müfrezesi oldugunu, yalnızca Partinin önderliğinde Komünistler olarak eğitilebileceğinizi, genç işçilerin ve köylülerinhayatları, iş ve eğitimlerinin yeni çizgilerle tekrar yapabileceğinizi daima hatırlamalısınız. Yalnızca Parti ve Birlik arasındaki, yakın günlük işbirliği ile Birlik devrime olan görevini yerine getirebilir ve Parti ondan beklediğini bulabilir. Günlük pratik çalışmanızda, Parti ile birlik ve ortak eylemlerinizi geliştirmeli, onun çalışmasında ve hayatın- da yer almalı, onu çalışmanızdan haberdar etmeli, ona yardım etmeli ve Birliğe Parti yardımını kolaylaştırmalısınız. Par- 


ti, örgütünüzün önemini bilmektedir. Parti, sizden büyükkatkılar beklemektedir. 
Parti, gerç nesle olan görevinin bilincindedir. Parti, onun beklentilerine yerine getireceğinizden emindir. 


Yaşasın Rusya Komünist Partisi! 
Yaşasın Rusya Genç Komünist Birliği! 
Hepinize Komünist selamlarımızla. 


RKP (B) Merkez Komitesi 
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"Her edebiyat eseri, yazardan bilinmeyen dostlarına bir mektuptur."'Böyle söylüyor Tolstoy, kitapların da mektuplar gibi kentlere, köylere varması gerektiğine işaret ederek. Tolstoy'un "mektupları", yıllardır kentleri, köyleri ve sınırları aşmaya devam ediyor. Ve bugün, doğumunun 150. yıldönümünde, tüm dünyada anılıyor Tolstoy. Özellikle Sovyetler Birligi'nde alabildiğine yaygın şekilde kutlanı- 


, yor Tolstoy'un 150. doğum yıldönümü. 


Leo Tolstoy, Anna Karenina, Savaş ve 
Barış, Diriliş... En görkemli kitaplıklardan derme-çatma raflara uzanır bu isimler. Kimilerince "entellektüel" olmanın göstergesidir Tolstoy okumak ya da Tolstoy'un bir kitabını bulundurmak. Kimine 


- göre Tolstoy ulvi değerler kaynağıdır, iyi 


ve gerçek arayış içerisinde bir peygamberdir adeta. Kimine göre de, büyük olmasına 


büyük ama miyadını doldurmuş, tarihin 


sayfalarında kalmış bir insandır Tolstoy. 
Tüm bu eğilimlerin maddi temeli vardır küşkusuæ Bir kere, Tolstoy kendisini öylesine kabul ettirmiştir ki, bu güçlü sesi duymazlıktan gelmek imkansızdır. Maksim Gorki'nin anılarında anlattığı gibi, 


kendisine, "yazarlar arasında güçlüklerin olacak, ama cesaretini yitirme; hissettikle- 


“ rini daima söyle ve kabalık olacağından 


çekinme. Akıllı insanlar anlayacaklardır" diyen Leo Tolstoy "akıllı" insanlarca anlaşılmış ve eserleri dünyanın dört bir yanında yankılar uyandırmış ve bu, dostdüşman herkesin ona saygınlığını getirmiştir. Bununla birlikte, bu saygınlığın yanında, Tolstoy tahrifatı da gelmiştir. 
Daha Tolstoy'un yaşadığı günlerden başlayarak, burjuvazi Tolstoy'u bir bütün olarak değerlendirmek yerine, işine geldiği gibi yorumlamak çabasına girmiştir. 
Onun ebedi sorulara karşılık bulmaya çalıştığı yazılarında vardığı soyutlamaları 


Leo Tolstoy 


b. Doğumunun 150. Yıldönümünde 


DÜNYA HALKLARI 
TOLSTOY’ 


TANE 


öne çıkararak toplumsal yaşamdan kopuk, manevi ideallerin adamı bir Tolstoy imajı yaratılmak istenmiştir. Öte yandan Tolstoy bugünden koparılmış, tarihi sınırlar içerisine hapsedilmek istenmiştir. Burada, burjuvazinin bu çabalarına, bir kısım ilericilerin, devrimcilerin de "sol" luk yaparak bilmeden de olsa yardımcı olduklarını söylemek gerek. 

Tolstoy'u nasıl odeğerlendirmeliyiz? 
Bu konuda büyük öğretmen Lenin'in söyledikleri bize ışık tutuyor. Ayrıca Lenin'in Tolstoy için yazdıkları, marksistleri insanın yaratıcılığını katı sınırlar içine hapsetmekle, estetiği küçümseyen kaba bir doktrinerlikle itham eden burjuva eleştirilerine verilen bir cevaptır da. Nasıl ki, Tolstoy'un eserleri, Lenin'in deyişiyle, tüm insanlığın sanatsal gelişiminde ileri bir adımsa, Lenin'in Tolstoy için yazdıkları da estetik düşüncenin gelişiminde ileri bir adımdır. 

Yazar, düşünür, halktan biri ve emekçilerin çıkarlarının savunucusu olarak Tolstoy, Lenin'i etkilemiştir. Lenin, Tolstoy" un bir bilim adamı olmayıp yazar olduğunu, yazdıklarının bilimsel kitaplar değil, 


sanat eserleri olduğunu asla gözden kaçırmamıştır. Ve Lenin, Tolstoy'un eserlerinde en önemli yanın, yaşamın değişik yönlerinin, insanın ruhsal yapısının, olguların köküne inme isteğinin, değişik kesitleriyle insanlığın tarihi gelişiminin üstün bir sanatkarlıkla yansıtılması oldugunu söylemiştir. 

Lenin, Tolstoy'un eserlerinde Rusya' 
daki hayatın yansıdığını, bunun da ötesinde ilk Rus Devrimi'nin bir burjuva, köylü devrimi olmasının tarihi koşullarının yansıdığını belirtir. Lenin, bu eserlerde Rusya'da toplumun tüm tarihi sürecinin, milyonlarca insanın yaşama koşulları ve inançlarının yer aldığını söyler. Lenin'e göre Tolstoy'un tarihe en büyük hizmeti, sanatsal dehasını tam anlamıyla kullanarak köylülerin psikolojisini, şiddet ve baskıya karşı çıkışlarını, kinlerini ve geçmişten kurtulup, daha iyi yaşamak için çabalamalarını anlatmasıdır. Tolstoy'un düzenin işleyişini yere vuran eleştirisi, gerçekçiliği ve burjuva toplumunun gülünç mahkemelerini ve devlet idaresini teşhir edişi, Lenin'e göre yalnızca kendisinin değil, milyonlarca köylünün onun anlatımında ifadesini bulan davranışıdır. 

Tolstoy köylü psikolojisinin yalnızca olumlu değil, aynı zamanda olumsuz yanlarını (Lenin'in deyişiyle gerici yanlarını) da yansıtmıştır: kırsal kesimin gevşekliği, elindekini yitirmekten doğan gizli korkaklık, ham hayalcilik ve politik tecrübesizlik. Öte yandan, Tolstoy'un ahlaki gelişmenin, maneviyatın güçlendirilmesinin, politikanın terkedilmesinin ve toplumsal kötülüklerin teşhirinin yığınlara daha iyi yaşamak için yol göstereceği inancını 


"Tolstoy, Rusya'da burjuva devriminin yaklaştığı sıralarda milyonlarca Rus köylüsü içinden doğan fikirlerin ve duyguların sözcüsü olarak büyüktür. Tolstoy özgündür, çünkü görüşlerinin toplamı, bir bütün olarak alındığında devrimimizin bir köylü burjuva devrimi olarak kendine özgü özelliklerini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Tolstoy'un görüşlerindeki çelişkiler, gerçekte köylülüğün devrimimiz- de tarihi rolünü oynamasının gerektiği o çelişkili koşulların bir ayna- 


sıdır." 


V.I.LENİN, "Rus Devriminin Aynası Olarak Lev Tolstoy" adlı makaleden. 


"Tolstoy kırsal Rusya, toprak sahipleri ve köylülerin yaşama tarzı konusunda eşsiz bilgiye sahipti. Dünya edebiyatının en iyi eserleri arasında sayılan sanatkârane eserlerinde bu hayatın tanımlarını ver- 


di." 


V.LLENİN, "L.N.Tolstoy ve Modern İşçi Hareketi" adlı makaleden. 


".. Tolstoy pek çok büyük sorunu ortaya çıkarmayı başardı ve sanatsal gücünü eserlerinin dünya edebiyatının en büyükleri arasında yer almasına uzanan yüksekliklere eriştirmeyi başardı. Tolstoy tarafından parlak bir şekilde yansıtılmasına minnettarız ki, serf sahiplerinin ökçesi altındaki bir ülkede devrime hazırlık çağı, insanlığın bir bütün olarak sanatsal gelişiminde ileri atılan bir adım oldu." 


V.I.LENİN, "L.N.Tolstoy" adlı makaleden 


veren yazıları Lenin'e göre, bilinçli ve aktif savaşçılara "'Tolstoyizm"'in olumsuz yanlarının üstesinden gelmede yardımcı olduğu için yapıcıdır. 

Zaman, Lenin'in 1908'de yazdığı 
"Rus Devriminin Aynası - Leo Tolstoy" 
adlı makale başta olmak üzere Tolstoy için yazdıklarının ne kadar doğru olduğunu kanıtlamıştır. Tolstoy gerçekten de geleceği, işçi sınıfına ve tüm emekcile- 


( J.Fuçik 


"Darağacından Notlar"ı okudunuz mu? O halde tanıyorsunuz Julius Fuçik'i. 
Çekoslavakya Komünist Partisinin önderlerinden iken, 1942 Nisaninda tutuklanan ve onsekiz ay sonra: 8 Eylül 1943 günü 
İdam edilen Fuçik'in zindanlarda, işkencelerde insan onurunu, hayata bağlılığını ve umudunu bir an dahi gözönünden çıkarmadan verdiği mücadeleyi anlatır bu kitap. Fuçik'in kendisini anlatır, komünist'm kim olduğunu anlatır. Adı ne kadar "Darağacından Notlar"' ise de "Zafere Yürüyüşten Notlar" demeli o'na. 

Faşizm ne denli aşağılık, ne denli gaddar, soysuz, insanlık düşmanı... Dünyanın bütün dillerindeki buna benzer kelimeleri bir araya getirerek anlatabiliriz belki onun bütün özelliklerini. Kitap bunları da sergiler. Faşizm, bütün özelliklerini eksiksiz gösterir bu dönemde. Almanya'dan Balkanlara, oradan Stalingrad önlerine dek uzanan Nazi Kudurganlığı, Çekoslavakya da da sürek avları,toplama kampları,işkencehaneleriyle boy gösterir. Ama aklımızda kalan, bizi etkileyen bunlar değil, Fuçik'lerin direnme gücüdür. İşte bir direnmenin öyküsüdür bu kitap. Okuyunca 
"nedir" diye soracaksınız, bütün bunlara rağmen bu insanı ayakta tutan. Kendine ve insanlara olan büyük güveninin kay- 


ek 


re değerli bir miras bırakmıştır. İşçi sınıfının, emekçilerin bu mirasa ne denli sahip “çıktığıfın en güzel bir örneğini de 

Tolstoy kitaplarını 2.455 kere, toplam 

200 milyondan fazla sayıda ve 98 dilde 
yayınlayan Sovyet iktidarı vermiştir. 

İnsanlığın ortak kültür mirasının doruklarından birini, bu büyük, bu usta 

yazarı, Tolstoy'u, 150. doğum yıldönümünde saygıyla anıyoruz. 


Yaşıyor l 


nağı? Fizik işkencelerin hertürlüsünden öte insanlıktan çıkarmak için yaptıkları herşeye rağmen, o'nu "insan gibi" daragacma götüren güç nedir? İşte bunlar kalyor aklımızda kitabı okuduktan sonra. 
Bu soruların cevabını ise biliyoruz. Anla- 


tyor. 


O dünya işçi smıfı hareketinin neferlerinden sadece birisidir. Onun için Darağacından Notlar'ı okuyunca o'nu tantyacaksmız dedik. Yazdıklarmı parti sempatizanı bir gardiyan aracılığıyla dışarıya çıkarabilmiş. Yazdıkları, bu fırsatı da bulamamış binlerce militanın öyküsüdür ve 
Fuçik kelimesi bir kişinin değil milyonlarm adıdır. 25 yıl önce o'nu astılar. Daha önce de asmışlardı. Dahasonra da astılar. 
Ama kendileri gün gün darağacına yaklaştlar, hayat bütün ihtişamıyla büyürken. 

"Celladın ipi ben bitirmeden boğazımı sıkarsa, geride mutlu son'u yazacak miyonlarca insan var." i 

Bu O'nun notlarının başına yazdıklarından. Çekoslavakya'da işçi sömfı, sosyalizmi kurmuş ülkesinde. Fuçik ğu bayraklarında dalgalanıyor. Fuçik #sılışının 


25. yıldönümünde yalnız Çekotliyak işçilerinin değil tüm dünya işçi ve #gsyalistlerinin yüreklerinde yaşıyor. 


ere 
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Barış Şiarlarımızı 


Gençlik Yığınları 


Arasında Yükseltelim 


ünya barış mücadelesi, her geçen gün gelişip güçleniyor ve daha 

geniş yığınları kucaklıyor. Günümüzde dünya halklarının ortak ve 

en hayati sorunu olan dünya barışı için verilen mücadelenin yaygınlığı ve gücü, geçtiğimiz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir kez daha gözler önüne serildi. Somut olarak yine görüldü ki, barış mücadelesi, farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip çeşitli ülkelerde yaşayan ve farklı politik eğilimler taşıyan milyonlarca insanın ortak davası haline gelmiştir. Böylelikle, kalıcı ve adil bir dünya barışının sağlanması talebi, artık her geçen gün daha da yakınlaşan somut ve gerçekçi bir hedef durumuna girmiştir. Bu talep, dünya halkları için boş bir hayal veya sıradan bir "diplomatik" laf olmanın çok ötesinde ve tam tersine bir anlama sahiptir bugün. Çünkü, barış davası milyonlarca insana malolarak erişilmez büyüklükte maddi bir güce dönüşmüş ve barış talebi bu sayede hayalci bir temenni olmaktan çoktandır çıkmıştır. 

Yığınların barış doğrultusundaki taleplere artan şekilde sahip çıkmaları ve bu uğurda güçlü eylemlere girişmeleri, hiç de boşuna değildir. Çünkü, her geçen gün daha açık bir şeklide görülmektedir ki; barış için verilen mücadele ve bu mücadelenin eriştiği ve erişeceği başarılar, halkların daha iyi bir gelecek ve sosyal ilerleme yolundaki mücadeleleri açısından hayati bitöneme sahiptir ve vazgeçilmez ölçüde gereklidir. İşte bu yüzden, her geçen yıl milyonlarca insan daha barış mücadelesinin muazzam ordusuna katılmaktadır. 

Burada -akla hemen bir soru gelmektedir: Acaba, bunca farklı koşullarda yaşayan ve farklı politik görüşlere sahip olan dünyanın dört bir yanındaki barışsever güçleri, dünya çapında tek bir dalga halinde birleştiren, onları birlikte mücadeleye sevkeden nedir? Bu sorunun cevabı, barış mücadelesinin niteliğinde yatmaktadır. Barış mücadelesi, özünde anti-emperyalist bir mücadeledir. Asıl hedefi, emperyalizmin saldırgan, militarist politikasıdır. Doğası gereği yayılmacı ve militarist birpolitika izleyen emperyalizmin yolunu kesmeye , hayat damarlarını tıkamaya, elini kolunu bağlamaya yönelik bir mücadeledir. Esas niteliği dünya halklarının ortak düşmanı emperyalizme karşı olan bir mücadele olduğu için de, tüm 


barış güçlerinin ortaklaşa mücadelesini zorunlu kılmakta ve dünya çapında birlikte mücadelelerini sağlamaktadır. Daha somut bir deyişle, dünyanın dört buca- 


gındaki barıştan yana güçler, karşılarında daima emperyalizmi veya onun güdü- 


mündeki gerici işbirlikçilerini gördükleri içindir ki, barış mücadelesi, ortak düşmana karşı dünya çapında tek cephede verilmektedir ve böyle verilmesi de zorunludur. 

Bu nedenle barış mücadelesi, gerek uluslararası düzeyde, gerekse tek tek ülkeler planında, ta başından beri örgütlü olarak sürdürülmektedir. Örgütlülüğün neden gerekli olduğu ve erdemleri üzerine, burada bir tek söz etmek rahi sanırız abes kaçacaktır. Ama yine. de bir hususu özellikle vurgulamak gereklidir. Günümüzde çok çeşitli boyutlarda süren sınıflar mücadelesinin uluslararası plandaki en önemli halkasını oluşturan barış mücadelesi, en ufak şekilde olsa dahi hafife alınmayacak denli ciddi bir sorundur ve bu yüzden de, barış mücadelesini, barış güçlerinin birliğini ve örgütlenmesini zaafa uğratmak, hiç kimsenin altıntan kalkamayacağı kadar ağır ve bağışlanmaz bir suçtur. 


TÜRKİYE'DE BARIŞ MÜCADELESİ VE GÖREVLERİMİZ 


Tüm dünyada olduğu gibi, barış mücadelesi ülkemizde de hızla mesafe katetmektedir. 1950'lerden bu yana şu ya da bu şekilde süren ve özellikle son yıllarda büyük bir ivme kazanan ülkemiz barış güçlerinin mücadelesi, gün geçtikte yaygınlaşmakta ve güçlenmektedir. Ne var ki, Türkiye'de barış mücadelesi istenilen düzeye ve etkinliğe ulaşmaktan henüz çok uzaktır. Hatta, açık konuşmak gerekirse, istenilen, arzu edilen düzey bir yana, bugünden erişilmesi mümkün olan etkinlik dahi ne yazık ki sağlanabilmiş değildir. Bunun başlıca nedeniyse, büyük bir potansiyele sahip olduğu halde, ülkemiz barış mücadelesinin örgütsüz olmasıdır. Sözümona tüm barış güçlerini "temsil'' eden, ama gerçekte belli bir siyasi çizginin, İDD'nin taraftarlarından başka bir tek kişiyi dahi temsil etme yeteneği ve hakkı bulunmayan "Barış Derneğine" rağmen, bu alanda büyük bir boşluk vardır. Bu boşluğun mutlaka doldurulması gereklidir ve kuşkusuz doldurulacaktir. 

Tüm barış güçlerimizi, ülkemizdeki barıştan yana bütün kuruluşları -siyasal partiler de dahil olmak üzere- gerçekten temsil edebilecek bir örgüt, en uygun şekilde ve'en kısa zamanda oluşturülmalıdır. Ancak böylesi bir örgütlenme sayesinde bu alandaki boşluk doldurulabilecek ve barış mücadelesininalabildiğine yığınsallaşması sağlanabilecektir. Bu doğrultudaki çalışmalara, barış güçlerinin en geniş birliğini gözetecek şekilde ve vakit geçirmeksizin başlanmalıdır. Bu çalışmalara katılmak ve azami katkıyı sağlamak tüm barış ve demokrasi güçlerinin boynunun borcudur. Hiç kuşkusuz, burada da en büyük görev ve sorumluluk işçi sınıfı sosyalistlerine düşmektedir. 
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Önümüzde duran görev, bir yandan barış güçlerinin birliğinin sağlanması için 


azami çabayı harcarken, aynı zamanda barış mücadelesinin yaygınlaşması, daha 


geniş kitleleri kucaklaması için çalışmalarımızı yoğunlaştırmamızı gerektirmek- Ea b tedir. Genç Sosyalistler her iki konuda da üzerlerine düşen görevleri yerine geti- b MEY receklerdir. Gençlik hareketinindünyanın her yerinde barış mücadelesinde özel $ 

bir önemi vardır. Ülkemizde ise, barış davasının gençlik hareketi içerisinde yete- 


rince bir yer edindiği, ne yazık ki söylenemez. Bu olumsuzluğun dolaylı ya da dolaysız pek çok nedeni vardır. Bunların içinde, özellikle öğrenci gençlik hareketindeki nisbi etkinliğini giderek azalmakla birlikte halen sürdürmekte olan “sol” revizyonizmin barış mücadelesini kavramaktan uzak küçük burjuva milliyetçi yaklaşımının da hatırı sayılır etkisi vardır. Başta "sol"' revizyonizmin "görüşleri' olmak üzere, barış konusundaki bilim-dışı yanlış görüşlerin gençlik kitleleri içerisinde açıklanması ve mahkum edilmesi gereklidir. Barış mücadelesinin ne olup ne olmadığı, geniş gençlik yığınlarına kavratılmalı, benimsetilmeli ve böylelikle barış hareketinin gençlik içinde de güç kazanması sağlanmalıdır. 

Gençlik kitleleri, burjuvazinin barış düşmanı, savaş kışkırtıcısı ırkçı, şoven, militarist propagandasınındaima başlıca hedefi olmuştur. Burjuvazini elinde başta eğitim öğretim sistemi olmak üzere kullanacağı bolca elverişli araç vardır ve kabul etmek gerekir ki, burjuvazi bu çok yönlü gerici propaganda saldırısında bugüne dek önemli ölçüde başarılı olmuştur. İşte bu yüzden, gençlik yığınlarına yönelik ajitasyon-propaganda faaliyetlerinde barış konusunun özel bir önemi vardır. Burjuvazininbarış düşmanı emellerinin ve görüşleriningençlik kitleleri nezdinde teşhir edilmesi ve bilince çıkartılması için, yaygın ve güçlü bir çalışma yürütülmelidir. Bu arada, burjuvaziyle birlikte, onun suç ortağı ve kafadarı karşı- devrimci maoculuğun da dünya barışını tehdit eden, savaş kundakçısı, uluslararası yumuşama ve güvenliği baltalayıcı, halkların barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sosyal ilerleme ve sosyalizm mücadelesini emperyalizmle elele engellemeye yönelik girişimleri, aynı şekilde teşhir ve mahkum edilmelidir. 


BARIŞ ŞİARLARIMIZI GENÇLİK YIĞINLARI ARASINDA YÜKSELTELİM 


Barış mücadelesinin güçlenmesi, ancak barış konusundaki somut taleplerin kitlelere malolması ölçüsünde mümkündür. Başta da söylediğimiz gibi, barış mücadelesi ancak bu şekilde maddi bir güç haline gelecektir. Bu nedenle, barış şiarlarımızın tüm halk kesimlerinde olduğu gibi gençlik yığınları arasında da yükselmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Barış şiarlarımızı kısaca özetleyecek olursak: 

* Dünya çapında sürdürülen uluslararası yumuşama, güvenlik ve işbirliği politikasının güçlenmesi ve Türkiye'nin de bu doğrultuya uygun davranması için mücadele edilmelidir; 

* Silahlanma yarışına son verilmeli ve nihai amaç olan genel ve tam silahsızlanmanın sağlanmasına yönelik her türlü girişim desteklenmelidir ; 


* Nükleer silah denemeleri yasaklanmalı, biyolojik ve kimyasal silahlar tümüys 


le ortadan kaldırılmalı ve bunların kullanımı uluslararası suç olarak kabul edilmelidir. 

* Özellikle kitle imha silahlarının ve bunların yeni türü olan insanlık dışı "'insani" nötron bombasının yapımı kesinlikle yasaklanmalı ve ABD emperyalizmi- nin bu bomba sayesinde dünya barışını tehdit etme çabalarına karşı güçlü x> yiğınsal bir mücadele verilmelidir; 

* Başta Sovyetler Birliği olmak üzere, sosyalist ülkelerin barış, yumuşama ve silahsızlanma konularındaki somut önerileri (karşılıklı ve dengeli silah indirimi, NATO ve Warşova paktlarının aynı anda dağıtılması ve bir ilk adım olarak da bu kuruluşların askeri kanatlarının karşılıklı olarak kaldırılması, vb.) güçlü bir şekilde desteklenmelidir; 

* Savaş kışkırtıcılığına karşı mücadele edilirken, haklı savaşlar kararlı bir şekilde ve sonuna kadar desteklenmeli ve haksız savaşlara, militarizm, ırkçılık ve şovenizme karşı mücadele edilmelidir; 

* Bölgedeki barışı tehdit eden Türkiye'deki ABD üsleri kaldırılmalı, Türkiye NATO'dan ve CENTO'dan çıkmalıdır; N 

* Emperyalizmin sürekli olarak körüklediği, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin yumuşaması amacıyla, iki ülkenin karşılıklı silahlanması durdurulmalı ve aralarında bir saldırmazlık paktı imzalanmalıdır; 

* Ege'de adil ve barışçı bir çözüm sağlanmalı, Türkiye ve Yunanistan'da karşılıklı tehdit, tahrik ve halkları birbirine düşman etmeye yönelik şovenist kışkırtma çabalarının önü alınmalıdır; 

* Türkiye, günümüzde esas olarak yumuşama (detant) sürecinde ifadesini bulan, farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip devletlerin barış içinde yanyana varolmaları ilkesinin tüm gerekleriniyerine getirmelidir; 

* Kıbrıs sorununun gerçekçi çözümü doğrultusunda, Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, işgalci Türk ordusu tümüyle geri çekilmeli, Kıbrısın bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik her türlü müdahale kaldırılmalı, Kıbrıs'ın tüm yabancı asker ve üslerden arınmış bağımsız ve toprağı bütün bir ülke haline gelmesi için çaba harcanmalı ve Kıbrıs'taki her iki toplumun da haklarını güvence altına alacak, adil ve barışçı bir çözüme ulaşmak için uluslararası bir konferans en kısa zamanda toplanmalıdır; 

* Türkiye'nin komşu ve diğer sosyalist ülkelerle karşılıklı yarar ve güvene dayalı ekonomik ve kültürel işbirliği geliştirilmelidir; 

* Eğitim-öğretim sisteminin ırkçı, şoven, militarist özüne karşı mücadele edilmelidir ; 

Yukarda kısaca sıraladığımız bu şiarlar ve diğer barış taleplerimiz, Bağımsızlık-Demokrasi-Sosyalizm yolundaki mücadelemizle bütünlük içinde ele alınarak savunulmalı ve hayata geçirilmeleri için başta -barış mücadelesinin de öncüsü olan- işçi sınıfı olmak üzere,tüm emekçi sınıf ve tabakalar ve geniş gençlik yığınları arasında yaygınlaşmaları doğrultusunda güçlü bir çalışma yürütülmelidir. Unutmamak gerekir ki, sınıf mücadelesinin önemli bir parçası olan barış mücadelesinin güçlenmesi için çaba harcamak bizzatihi devrimci bir görevdir. 

Zafer, barış ve demokrasi güçlerinin olacaktır! 
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| Kars Çimento işçileri 
I Keramik-iş' te örgütleniyor 


“ Kars'ta, Sosyalist Gençler Birliği, G1- da-İş, Genel-İş, Tek Ges-İş, TÖB-DER, 'TÜM-DER, TÜS-DER, ve Dev-Genç tarafından ortaklaşa dağıtılan, Kars Çimento işçilerinin sarı Çimse-İş'e karşı Keramik-İş'te örgütlenme mücadelelerine ilişkin bildiriyi özet halinde yayınlıyoruz: 


İŞÇİ ARKADAŞ! 


İşçilerin haklarmı koruyacağım diyerek kurulmuş bir sürü faşist, gerici ve sarı sendikalar vardır. Bunlar, işçilerin haklarını korumak için değil; işçilerin mücadelelerini, hak istemelerini durdurmak için, bizzat patronlar tarafından kurulmuştur. 


Kapitalizm Genç işçilere 


Burlarm kuruculari işçilerden yana değildir. Bunlar patronlarm kiralık uşaklarıdır. 
MİSK'in,.HAK-İŞ'in ve TÜRK-İŞ'in kuruluşlarını ve yaptıklarını incelediğimizde bunu açıkça görebiliriz. Nitekim TÜRK-İŞ'in hükümetle son olarak imzaladığı Toplumsal Anlaşma, bu sendikanın açık yüzünü ortaya koymuştur. Toplumsal Anlaşma; 

1- İşçi ücretlerinin dondurulmasını, 

2- İşçilerin baskı ve çeşitli oyunlarla, daha fazla çalıştırılmasını, 

3- Patrona karşı gelen, hak isteyen işçilerin, şehirden şehire sürülmesini 

4- Genel olarak işçilerin patron karşısında, işveren karşısında köleleştirilmesini 


- Ne Verir? 


. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin yurt düzeyinde sürdürdüğü ''Sendikal Hak ve Özgürlükler Kampanyası” ile ilgili toplantılardan biri de, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde emekçilerin yoğun olarak bulundu- 
-ğu Kocasinan mahallesinde yapılmıştır. 
Bu toplantıda, Sosyalist Gençler Birliği Genel Yönetim Kurulu üyesi Ateş Kar'ın “yaptığı konuşma' özet olarak şöyledir: 


"Merhaba Kocasinanlı Emekçi Kardeş- 
“lerim, 

Sizleri Sosyalist Gençler Birliği adma selamlıyorum. 

Sabahtan akşama kadar dayakla, küfürle angaryaya çalışan genç çırak arkadaşım, seni de sosyalist Gençler Birliği adına selamlıyorum. 

Okulda, sokakta, kahvede, faşist kur- 
.şunlüta göğüs geren, kurtuluş günlerimi- 
“zin, halkımızın aydınlık ve mutlu gelece- 
“Binin güvencesi, genç işçiler, emekçiler 
~ “hepinizi Sosyalist Gençler Birliği adına 

coşkuyla selamlıyorum... 

"Bugün ülkemizde işçi ve emekçi gençlik yaşlı kuşaklara nazaran daha fazla 


ž 


ezilmekte, sendikasız sigortasız çalışmakta 


Bugün Türkiye'de genç işçi ve çıraklarm çoğunluğu, 15-16 saat çalışmalarına rağmen, çok düşük ücretler almaktadır. Bu insanların, yıllık izinleri, yemek paraları, söz konusu bile olmamaktadır. 

"Bütün bunlara ilaveten, genç işçi ve çıkarlarm bu sömürü ve baskı düzenine karşı mücadelelerini engellemek için, demogojinin, yalanın, aldatmacanın her türlüsü parababalarmca kullanılmaktadır. 
Genç işçi ve çıraklar en gerici yasalarla birer mal gibi kiralanmaktadır. Bu düze- 


UYANIŞ 

Uyan be kardeşim gayri uyanın 

Bizim hakkımız eller alıyor 
Altmış, yetmiş sana yeter deyipte, 
.Bizim yüzlükleri patron alıyor. 
Yevmiye sormadan koşarsın işe. 
Sen ne dersin böyle gidişe 

Hakkımız kasada patron köşede, 

“ Bizim mekanlara "köpek" doluyor. 
Erdoğanım senin dostun olacak 
Sömürü patronu bela bulacak 
Sosyalist düzeni halkım kuracak zafer bizim artık, bizim oluyor. 


ERDOĞAN ÇÖRDÜK-ÇORUM 


nin genç nesillere verdiği tek şey kapkara bir sömürüdür. Çoğumuzun çocukları erken yaşta kendilerini kapkara bir sömürünün ortasında bulurlar. Daha 13-14'üne varmadan ilkokul çağlarında geçim sıkın- 


tsmm ağır yükü altna (girerler. Pek ço- 


gu okuma imkanı bulamaz. Okuyanı da simit satarak su satarak ancak ilkokulu bitirir i 

"Çocuk yaşta ekmek parası kazanmak, ailesinin geçimine katılmak zorundadırlar. 
Hepsi hayatmın gelişmeye en yatkm döneminde ağır yaşam koşullarmda çalışırlar. Bu yetmiyormuş gibi çalışma zorunluluğunun üstüne patron baskısı ve usta korkusu biner. Günler, patronun, ustanın küfürü ve azarı ile geçer. İşinden olmamak ve evden kovulmamak için bütün bu aşagılatıcı uygulamalara katlanır. En güzel yıllarını kahrolası o zorluklar içinde geçirir. i 

"Bunlara ek olarak, sendikası, sigortası yoktur, hiç bir yasal hakkı, sosyal güvencesi yoktur. Her şey patronun insafma kalmıştır. Patron da ise insafın olması mümkün değil. İnsaftan öteye patronlar bilerek bu yöntemi seçmekteler. Çünkü genç işçi ve çırak çalıştırmak kolay ve büyük bir kâr elde etmek demektir. 

"İşte bu düzenin genç işçi ve çıraklara tanıdığı hak bunlardan ibarettir. Sermaye sözcüleri sık sık kapitalizmin erdemlerin- den bahsederler. İşte onların bahsettikleri erdem ve özgürlükler bunlardır. Yani en erken yaşta sömürülmek, baskı altına almmak, en aşağılayıcı koşullarda yaşamını sürdürmek özgürlüğüdür. Kapitalizmin fazileti bunlardır..." 


KA 


Bağlı olduğunuz bu işveren uşağı sarı sendikadan ayrılmak, kendi devrimci örgütünüzü kurmak ve bu yönde mücadele etmek sizlerin en tabii hakkıdır. Bu hakkınızı kullanmak için yaptığınız tüm girişimleri ve çalışmaları; her zaman her yerde bütün gücümüzle destekleriz. 

Sizin davanız bizim davamızdır. Sizin mücadeleniz tüm Türkiye halkının mücadelesidir. Tüm Türkiye halkı, emekçileri bu mücadelede yanmızdadır. 

Kendilerine "'devrimci" diyen bir kısım grup ve kişilerin bu mücadelenizi bölmek, engellemek için yaptıkları hilelere aldanmayın, "Bağımsız Sendika kuralım" diyerek ortaya çıkan kişiler aslında; işve- 


rene, sarı sendikaya hizmet etmektedirler. 


Bağımsız sendikanın kurulmasını aslında, Çimse-İş kendisi ortaya atmıştır ve desteklemektedir. Amaç; Türk-İş'e karşı du- 


ran devrimci işçilerin birliğini bozmak- 


tır. "Böl ve yönet" ilkesini uygulamakta- 


Anadolu Üniversitesi İnşaatrGenç İşçileri: 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dırlar. Bazi sorumsuz kişiler ise işverenin 


bu işini, gönüllü olarak yüklenmişlerdir. 

Yine devrimci, ilerici işçilerin mücadelesini baltalamak için, durdurmak için, her yerde ve her zaman başvurdukları bir şey de moral bozmaktır. Burada da "Keramik-İş'in güçsüz olduğu, hak alamayacağı, işçileri aç bırakacağı" gibi boş laflar ortaya atılmaktadır. Bunun tek amacı var; İşçileri karamsarlığa itmek, şüphecilik yaymaktır. Ve böylelikle mücadeleyi durdurmak. Oysa kimin iyi hak aldığı, kimin işçiyi savunduğu ve kimlerin işçileri patrona sattığı ortadadır. 

Bütün bu yalan ve boş laflara kulak asmadan, patrona, işverene karşı mücadele edebilmek için, Keramik-İş'te birleşiniz. 

Bu mücadelede, biz demokratik kurutuşlar olarak, Tüm gücümüzle ve- varlığımızla sonuna kadar yanınızdayız. Tüm Türkiye emekçileri yanmızdadır, sizinle OMUZ OMUZADIRLAR. 


Ra AS 


"DİRENMEYE KARARLIYIZ” 


Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi inşaatında çalışan genç işçiler üzerinde, bugüne dek bir çok oyun oynandı ve hala daha oynanmaya devam ediyor. Patron istediği zaman beş para tazminat vermedenişten atabiliyor, istediği kâdar az ücret verebiliyor ve istediği koşullarda çalıştırabiliyor. Yak: laşık 300 işçinin çalıştığı işyerinde, işçilerin ancak dörtte bir sigortalıdır. 
Şirket, işçilerin sendikal mücadelesini engelleyebilmek için, sarı sendikaları işyerine sokuyor ve işçilerden habersiz sözleşmeler imzalıyor. Ücretler, çoğu zaman iki ayda bir ödeniyor. 

Sömürü ve baskının en insafsızına ise biz genç işçiler hedef oluyoruz. 


Biz, Anadolu Üniversitesi inşaatı genç işçileri olarak, ağır bir şekilde sömürüldüğümüzün.ve hayvanca muamele gördüğümüzün bilincindeyiz. Ama kararlıyız, Baskıya, sömürüye ve üzerimizde oynanan Oyunlara karşı sonuna dek direneceğiz. Biliyoruz ki, bu mücâdelemizde yalnız değiliz. 
Yaşasın” Sedika Sigorta Hakkımız! 
Yaşasın İş-Ekmek-Hümiyet Mücadelemiz! 


Genç. İşçiler Üzerindeki Baskılara 
Son! 


Anadolu Üniversitesi İnşaatında 
Çalışan Genç Sosyalistler 


GECENİN SESLERİ 
Korkuyla beklediği günlerinde şah Ve ölen 
: Yakalandı korkusunun elince yakılan Evlerdeki korktuğu tek tek sesler vurulan Sayfalarda korktuğu asılan tek tek sözcükler-tümceler kurşunlanan 
Ve korkuyla mezara tıktığı ölüler tüm canların acısının hesabını Ölülerin boynuna taktığı ipler aha şimdi veya az sonra Her bir devrimcinin vücudundaki (o ŞAH'tan ve ŞAHÇ I'lardan her bir kurşun SORACAKLAR 
Bugün barikatlarda Gönlümüzde bir gül daha tomurcuklanıyor çığlıklarla Açacak sloganlarla aara Turan BİLAL şahın karşısında 
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ÖB-DER. MÜCADELE HATTINI 
ARARLILIKLA SÜRDÜREGEKTIR 


TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu 


* Sayın Gültekin Gazioğlu, TÖB- 
DER'in geçtiğimiz dönemdeki çalışmalarının ve 4. Olağan Genel Kurul öncesi durumun genel bir değerlendirmesini 


yapar mısınız? 
* TÖB-DER'in 4. Olağan Genel Ku- 


rulu tarihsel bir dönemde başladı. Faşizm, kan ve gözyaşı dökerek iktidar olmak, demokrasi güçlerini zorla sindirmek istiyordu. Örgütümüz” üyeleri” sürülüyor, kıyılıyor, öldürülüyorlardı. Anti- demokratik uygulamalar tüm demokrasi güçlerinin: başında Demokles'in Kılıcı gibi asil duruyordu. Böyle bir dönürde toplanan örgütümüz 3. Olağan Genel Kuruluna.da önemli görevler düşüyordu. 
Ülkemizin bu.durumu 3. Olağan Genel 
Kurulda yönetim sorumlulüğu yüklenen arkadaşlarımıza: önemli (perspektifler verdi. Örgütümüz için önemli olan pek çok konu kongre kararları haline getirildi. Bunlardan başlıcaları anti-faşist, anti-emperyalist mücadeledir Kiş. burun başında o zaman var olan ve boy hedefi demokrasi güçleri olan DGM'ye karşı mücadeledir. Yönetim organlarımız bu anti-demokratik mahkemelere karşi işçi sınıfımız, emekçi halkımız ve yurtsever aydınlarımızla soluklu bir mücadele yürüterek, onun kaldırılmasını sağladı. 
DGM'lere karşı mücadele, demokratik haklarımız uğruna başlatılan mücadele ile sürdürüldü. Bu amaçla pek çok bölge- de ve irili-ufaklı tüm şubelerimizde çalışmalar yapıldı. İki kez Ankara'da olmak üzere, yığınsal miting ve yürüyüşler yapıldı. 

Türkiye Sosyalist Hareketinin dağınik olmasi ister istemez demokratik hárekete de yansımakta, hatta onunla içiçe bir durum göstermektedir. Bu noktayı gözönüne alan yönetim organlarımız, ısrarla demokrasi güçlerinin birliğini ve bütünlüğünü savundu. Ankara'da çalışmalarını sürdüren 28 Demokratik örgütle Türkiye çapında demokrasi mücadelesi açısından önemli işler başardık. Örneğin ortak miting ve yürüyüşler, bildiri ve afişlemeler bunlar arasındadır. 

Bizce güçbirliğinin olumsuz yanı işçi sınıfımızın ekonomik ve demokratik sınif ve kitle sendikası olan DİSK'in bu 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organizasyonun (dışında kalmasıdır. 
DİSK'in Güç Birliği toplantılarına katılması, hatta bu çalışmaların basına geçmesi bizce özlenen bir durum olmuştur. 
Bu konuda çeşitli girişimlerimiz oldu. 
Ama maalesef o zamanki DİSK yönetimiyle bu konuda somut bir iş üretemedik. DİSK'le Güç Birliği arasındaki olumsuzluklar DİSK'in 6. Genel Kurulundan sonra çözüme kavuştu. Yeni DİSK organlarına seçilenler, örgütümüze ve onun mücadele azmine güç kattılar. Kurulamayan- İfişkier hızla gelişti:-DİSK, demokrasi mücadelesindeki aktif yerini alarak demokrasi güçlerinin gücüne güç kattı. DİSK, TÖB-DER'i Onur Üyesi yaparak demokrasi güçlerimizin sempatisini kazanırken, halk düşmanlarının örgütümüze ve DİSK'e saldırıları yoğunlaşti. 

3. Olağan Genel Kurulun örgütümüz yönetim organlarına yüklediği görevlerden birisi de dış ilişkilerdir. 3. Olağan Genel Kurulumuz, örgütümüzü Dünya Öğretmenler Örgütü (FISE) ne üye etmekle görevlendirmiştir. Kongremizin bu önemli kararını hayata geçirmek için Genel Yönetim Kurulumuz, vakit geçirmeden çalışmalarına başladı. Kısa süre- de olumlu sonuç da aldı. FISE'nin Moskova'da toplanan 11. Genel Kurulu'na resmen çağrıldık. Bu toplantıda örgütümüz TÖB-DER, oybirliği ile FISE üyeliğine kabul edildi. İlişkiler bununla da kalmayarak uluslararası alanda sürdürüldü. Romanya, Macaristan, Çekoslavakya, Cezayir, Bulgaristan gibi pek çok ülkeden “çağrı aldık. Bu çağrılara gücümüz oranında katılarak bu ülkelerin eğitim-öğretim hayatını yakından inceleme olanağını bulduk. Ayrıca Prag'da toplanan 9. Dünya Sendikalar Konfederasyonu (FSM) toplantısına DİSK ile birlikte delege olarak katıldık. FSM'nin çalışmaları hakkında Türkiye kamuoyunu bilgilendirdik. 

3. Olağan Genel Kurulu'nun örgütümüze yüklediği görevlerden birisi de Demokratik Eğitim Kurultayı (DEK) 
nın toplanmasıdır. Bilindiği gibi Türkiye Eğitimi ırkçı, şoven ve asimilasyon- 


cu ögeler barındırmaktadır. Bu durumu tesbit-eden örgütümüz 3. Olağan Genel Kurulu, eğitimin demokratikleştirilmesi doğrultusunda çaba sarfetme görevi vermiştir. Bu amaçla DEK çalışmaları hızlandırılmış, Türkiye'de eğitimle ilgisi olan her örgüt ve kişi DEK çalışmalarına katılmaya çağrılmıştır.. 40'ın üzerinde örgütle sürdürülen çalışmalar 4-11 Şubat 
1978 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. DEK çalışmaları Türkiye Eğiti- 


minin esaslı bir eleştirisini yaparak, ırk- 


çı, şoven asimilasyoncu özünü açığa çtkarmıştır. DEK'in amacı, bilindiği gibi eğitime biçimde ulusal, özde emekçi halktan yana bir nitelik kazandırmak ve Türkiye kamouyona bu anlamda mesajlar sunmaktı. Biz bu önemli görevi başardığımız kanısındayız. Kurultay sonunda ortaya çıkan iki ciltlik DEK yapıtını bunun somut ürünlerinden birisidir. DEK Sonuç Bildirgesi'de bu anlamda Türkiye Eğitim tarihinde önemli bir belge olarak yerini alacaktır. 

Tüm bu sıraladıklarımız, 3. Olağan 
Genel Kurulun örgütümüze verdiği görevler arasındadır. Ayrıca |. ve Il. MC dönemlerinde örgütümüzve üyelerine çeşitli saldırılar olmuştur. Bu saldırıların pek çoğu ölümle sonuçlanmıştır. Tüm bu saldırı ve baskılara karşın örgütümüz tabanidiri tutulmuş mücadele azmi geriletilmemiştir. Her türlü baskı ve saldırılara karşı üyelerimiz hem hukuksal hem maddi yönden Genel Merkezimizi yanında bulmuştur. Bu dönemde üye sayımızda bir azalma olmadığı gibi 40 bin yeni üye saflarımıza kazandırılmış, pek çok 


ilçede yeni şubeler açılarak örgütümüz 


nicel ve nitel gelişim sağlamıştır. TÖB-DER'in asıl varlık nedeni meslek örgütü olmasıdır. Bu noktadan hareket eden yönetim organlarımız üyelerinin ekonomik-demokratik mücadelesini de akamete uğratmadan sürdürmüştür. Bu anlamda kazanılan yan ödemeler, ek ders ücretlerinin artırılması,ilkokul öğretmenlerine de ek ders ücreti verilmesi ve yine ilkokul öğretmenlerinin askerliklerini öğretmen olarak yapması konusundaki somut örnekler olmuştur. 

* Genel Kurul'da meydana gelen olumsuzluklar ve bunların kökeninde yatan asıl nedenler sizce nelerdir? Burjuvazinin ve gerici güçlerin saldırı ve karalamalari konusunda ne düşünüyorsunuz? 

* TÖBDER'in 4. Olağan Kongresi 


Türkiye'deki  devrimci-demokrat mücadelenin çok önemli bir döneminde yapılmış; sosyal demokrasinin umut olmadığnın kitlelerce anlaşılmaya başlandığı, tutarlı ve kararlı bir karşı koyma ile karşılaşmadığından tüm gericiliğin ve faşistlerin demokrasiye ve tüm demokrat ve ilerici güçlere saldırısının sistemli bir hal aldığı, bunun yanında zorunlu oluşunda birleşilen ne var ki pratikte belirleyici sonuçlar alınamıyan anti-faşist, anti-emperyalist Güçbirliğinin hayata geçirilemediği, sosyalist hareketin dağınıklığının sürüp geldiği, oportünizmin ve makyavelizmin kol gezdiği bir ortamda, demokrasi mücadelesindeki yeri tartışılamaz olan TÖB-DER'in kongresi yapılıyor. 
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TÖB-DER GENEL BAŞKANI GÜL- 
TEKİN GAZİOĞLU'YLA YAPTIĞI- 
MIZ RÖPORTAJI. YAYINLIYO- 
RUZ 


Elbette böyle bir ortamda, böyle bir örgütün kongresi tüm gericilerin, tüm faşistlerin olduğu kadar, sol içindeki oportünist ve makyavelistlerin saldırısı ile buna karşı yurtseverlerin, demokratların, ilericilerin, sosyalistlerin örgütü savunmaları ve onu geliştirmeye çalışmalarıyla açılacak, sürecek ve kapanacaktı. 
Nitekim olan da budur. 

Dışardan faşistlerin, gericilerin saldırılarıyla, içerden siyasi körlerin, oportünistlerin, mesleği makyavelizm olanların saldırıları; Genel Kurulumuzun olumsuzlukları olarak adlandırılamaz. 
Tersine bu kongre, tüm ayak oyunlarını bozmuş ve örgütü başarılı geçmişine layık çizgide tutmasını başarmıştır. 

Burjuvazinin ve onun her türlü ortakları ile işbirlikçilerinin örgüte bu saldırır larının nedeni aslında çok anlaşılır ve açıktır. 

160 bin öğretmeni bünyesinde toplayacak, bilinçli bir demokrat güç haline getireceksin; bilimsel ve tutarlı mücadelenle gericilerin uykularını kaçıracaksın; burjuvazi de sana saldırmayacak. Bu olmayacak bir şeydir. 

Eğer bu kongreden demokrasi güçleri başarısızlığa uğrayarak çıkmış olsaydı, bugün TÖB-DER olarak ne mahkeme kapılarında dolaştırılır, ne beylik gazete sütunlarını konusu olur, ne de "saylavların" gündemine girerdik. 

"Eğer düşman sana saldırıyorsa" diye bir ölçüyle sorunu değerlendirmek gerek. 


* Genel Kurul, sonuç olarak sizce na- 


sıl değerlendirilmektedir? 
* Sonuç olarak, 4. Olağan Genel Ku- 


rulumuz, başarılı olmuştur. Ne var ki, 


her zaman karşılaşılabilecek olan, ama. 


belli bir süre sonunda giderilecek türden” 


geçici bir olumsuzluk da ortaya çıkmış- $ 


tır. 
Örgüt içi mücadeleyi (yönetim yarışı- 


nı) yatağından çıkarmaya uğraşan; gö- | 


nüllerine yer etmiş ayrılıkçılığın tohumlarını örgütümüze atmaya çalışanlar, kimi üyelerimizin kafalarında soru işaretleri oluşturabilmişler, örgütün geleceği konusunda kaygılar taşımalarına neden olmuşlardır. 

Bu durumun sorumluları uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkarılacaklardır. O gün geldiğinde çaresiz ve şaşkın birhalde son çırpınışlarını hep birlikte izleyeceğiz. 

* TÖB-DER'in önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 

* TÖB-DER'in önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarda (genel hatlarında) önemli bir değişiklik olmayacaktır. Bugüne dek çizdiği mücadele hattını daha bir kararlılıkla sürdürecektir. 

Gündemimizin birinci maddesine en acil ve ertelenemez sorunumu olan grevli, toplujiş sözleşmeli sendika hakkını koyarak, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik-demokratik haklarının alinmasi; eğitimin demokratikleştirilmesi, | zanti- faşist, anti-emperyalist mücadelede-var: gücüyle yer alması ve güçbirliğinin geliş tirilerek hayata geçirilmesi için Yoruk mak bilmez bir çaba içinde olması'yine onun en doğal ve kaçınılmaz görevleri arasında olacaktır. 

Bu konuda çok daha etkin ve başarı” 
lı çalışmalar içinde olacağımıza inancımız tamdır. 
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